mirel, "'Rakamlara 


leri çözülemez" dedi. 


Bayramın hemen ardından başlayacak hükümet temasları ve Kurultay çalışmaları nedeniyle 


ANKARA (ÖZEL) 
AP Genel Başkanı Süleyman Dedayanan bir hükümetle Türkiye'nin zor mesele- 


Dün saat 11.15'te başlayan Adalet Partisi Grup Yönetim Kurulları 


| BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN' İ 


AP hükümet kurma hazırlıklarını e 

Demirel: 
“Rakamlara dayalı 

o ooj oo e f7] 
bir hükümet yetmiyor e Nuri Bayar: “Götürdüğümüz şart değil, hükümet programının esasları” 


AP ve CHP de yoğun faaliyet var 


Toplantısından önce konuşan Genel Başkan Süleyman Demirel, "Ne pahasına olursa olsun hükümet kurmak gibi bir meselemiz yoktur. Ama şartlar zordur diye hükümet olmayacağız diye bir meselemiz de 


sürdürüyor 


(Devamı sa. 7, sü.5'de) 


18 ilin bütün ilçelerinde örgütlenmesini 
tamamladı 


GTIKP'nin örgütü bulunan il sayısı 
51'i ilçe sayrsı 
220” yi buldu 


©rortinin1.Kongresi 
25, 26, 77 Ocak günleri Ankara'da 
Atatürk Spor 
Sarayında yapılacak 


ANKARA (ÖZEL) 
Türkiye İşçi Köylü Partisi mayıs ayında toplanan Parti Meclisinin koyduğu hedefi aşarak 
18 ilin bütün ilçelerinde örgütlenmesini 26 Ekim günü tamamladığını açıkladı. Böylece TTİKP. 
Seçim Kanununda öngö rülen seçime girmek için 
15 ilde örgütlenme şartını yerine getirmiş oluyor. 
TİKP'nin bütün ilçelerinde örgütlendiği iller eğ İstanbul Ankara, zmir, Adana, Gaziantep, İçel, Hatay, Malatya, İz mit, Van, Denizli, Kahramanmaraş, Erzincan, Tokat, Bingöl, Tunceli, Muğla ve Trabzon. 
Türkiye (o İşçi Köylü Partisi'nin bu illerin dışında 33 ilde daha il ve ilçe örgütleri bulunuyor. 
Böylece partinin örgütü bulunan il sayısı 51'e ulaşıyor TİKP 'nin örgütlendiği ilçelerin sayısı ise 220. TİKP önümüzdeki dört ay içinde bütün illerimizde örgütlenmiş olacağını belirtti. 
(Devamı sa.7, sü.9'daj 


Çin güney sınırlarında önlemlerini 


yoğunlaştırdı 


© Vietnam Kamboçya meselesinin çözümünü engellemeye çalışiyor 
DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 
Pekin'deki Batılı askeri kaynakların verdiği bilgilere göre, Çin Halk (Devamı sa. 7, sü.1 de) 


TİKP seçimlere hazır 


TİKF'den yapılan açıklamada, önümüzdeki ilk seçimlere kalılabilec, güllenme çalışmasının tamamlandığı açıklandı. Fotoğrafta, TİKP Merkez Komitesi üyeleri Hasan Yalçın, Gün Zileli, Doğu Perincek (Genel Başkan), Durmuş Uyanık, Mustafa Kemal Çamkıran (soldan sağa) 


Hua, 
Kraliçe 


Elizabet görüştü 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 


İngiltere'yi ziyareti- nin üçüncü gününde Cin Halk Cumhuriyeti Başbakanı Hua Guofeng, İngiltere Kraliçesi Elizabeth tarafmdan kabul edildi. 
BBC Radyosu, ilk kez bir Çin liderinin Buchingham Sarayı'nda misafir edildiğini bildirdi. Başbakan Bayan Thatcher ie önceki akşam Hua onuruna bir yemek verdi. 


Kraliçe Elizabeth ve Başbakan Bayan Margaret Thatcher'den sonra Hua Guofeng, öteki İngiliz devlet yöneticileri ile sörüşmeleriri sürdürdü. 
Hua Guofeng İnçiliz Ticaret Bakanıyia yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri de ele aldı. 

(Devamı sa. 7, sü 3-de) 


si “ei 
İngillere Radyo ve Televizyo nu Hua Guofeng'in gezisine geniş yer verdi 


Van AP il Başkanı Kartal: 


"Yeni hükümet anarşinin sağ ve soldan kaynaklandığını dikkate almalıdır” 


LIYARBAKIR (ÖZEL) 


Van AP İl Başcanı Nadir Kartal, "Türkiye'de (o anarşinin bir ucunun aşırı sağ, bir ucunun aşırı sol olduğu kanaatindeyim. Kurulacak hükümet bunu dikkate almalıdır" dedi. 

Nadir Kartal, muhabirimize seçim sonuçları ve yeni kurulacak hükümetle gn görüşlerini açıklarken şunları söyleis 


(Devamı sa. 7, sü.1'de) 


k veterli or- 


© iopuz grubundan iki milletvekili Gürsel ve Tekin | Kurultaydan yarar bekleyen parti dışı çevreler | hiç heveslenmesin” 


Günay, Cevikçe'nin genel sekreter olmasında diretiyor 


© Muhalefet Ecevit'in yakınlarının yolsuzluklarına ilişkin dosya hazırlamış 


ANKARA (ÖZEL) 

4-5 Kasım tarihinde Ankara'da toplanacak CHP 8. Olağanüstü Kurultayına dört gün kalmasına rağ - men, muhalefetin ortak Gunel Sekreter adayının kim olacağı konusundaki anlaşmazlık hâlâ çözülemedi. 


ran, 


Bayram kuliste gececek 


© Hükümet ve Kurultay çalışmaları yüzünden, her iki partinin yöneticileri de Ankara'dan ayrınamıyor 


yor 


lerine bayramın ikinci talimatı verdi. 


su'nun ayrı ayrı 


Liderler 


yayınladılar 


Ecevit 
"Demokrasiyi yıkmak isteyenler iderek yalnız almaktadır” 


ANKARA (THA) 
Kurban Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınlayan Başbakan Bülent Ecevit, "Demokrasiyi yıkmaya çalışanlar toplumdan giderek soyutlanmaktadırlar" 
dedi 
Ecevit, devlet etkinliğinin, şiddet eylemcileri ve bunları besleyen kaynakların üstüne, iktidar değişikliğine rağmen aksamasız gidilmesi halinde yurtta iç barışın sağlanmasının okolaylaşacağını belirterek, "Demokrasiyi yıkmaya , halkımızı zorbalıkla sindirmeye veya kanlı kavgaların içine çekmeye, güçlerinin yetmeyeceği görülenler, toplumdan gitgide soyutlanarak oyalnızlaşmaktadırlar" dedi. 
Bulent Ecevit'in mesajı, "Kurban Bayramının (Devamı sa. 7, sü.3'de) 


Bayram için önlem alındı 


ANKARA (ÖZEL) 
Kurban Bayramı dolayısıyla valilikler ve belediveler de çeşitli önlemler aldılar. 

Bayram nedeniyle tüm belediyelerde denetimler sıklaştırılırken, Emniyet Müdürlükleri de, yurttaşların yoğun olduğu ter- 

(Devamı sa. 7, sü. 5'de) 


Baykal ve Topuz gruplarının Alı Topuz'un Genel Sekreterliği görüşünde birleşmiş olmalarına rağmen, kendini "sol kanat" olarak adlandı- 

Ertuğrul 


Genç Başkanlığındaki grubun, Ali (Devamı sa. 7, sü.7'de) 


Bu yıl ne AP, ne de CHP yöneticileri Kurban Bayramını ağız tadıyla kutlayamayacak. AP yönetimi, yeni kurulacak hükümetin hazırlıkları ve bunun için temaslarla uğraşırken, CHP'de genel merkezciler de, ınuhalefet de, bayramı kulisle geçirmeye hazırlanı- 


Üstelik anayasa gereği toplanması gerektiğinden, her iki parti parlamenter- günü Ankara'ya dönmeleri 


1 Kasımda Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatoyapacağı toplantılardan önce, partilerin meclis ve senato grupları da toplanarak, yeni dönem için grup yöneticilerini seçecekler. 


bayram mesajı 


Günay, Süleyman 


ANKARA (ÖZEL) 


meclislerin 1 Kasımda 


Bu çalışmalar nedeniyle, ilk kez tesadüfen oluşan bu dokuz günlük tatilden yararlanarak kendi seçim bölgelerine giden o parlamenterlerin, yarından itibaren Ankara'ya dönmeye başlayacakları öğrenildi. 

Bununla birlikte, gene de çok sayıda parlamenterin geri gelemeyeceği, bu nedenle de meclislerin toplanamayacağı ileri sürülüyor. 

Öte yandan bu yoğun çalışma programı nedeniyle AP Genel Başkanı Süleyman Demirel ve 
CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit de bu bayramı Ankara 'da geçirecekler. Buna karşılık MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan gene hacca gitti. 
Erbakan'ın cumartesi günü Ankara'ya dönebileceği öğrenildi. 

Bayramın ücüncü ve 

(Devamı sa.7, sü.9'da) 


çor 


gitti... 


Bu koç 8 bin liraya 


mi kondo, yoksa kaçırıldı mi? 


. Bayramınız kutlu olsun 


y 


400 ton yağ 
Belediye ile Bakanlığı birbirine düşürdü 


© Ankara Belediye Başkanı Dinçer. Tarko depolarında 


bulunan yağlara el konulduğunu açıkladıktan sonra, Ticaret yağların kaçırıldığını öne sürdü 


akanı Köprülüler 


@ Dincer ikinci açıklamasında ıse yağlara el konulmadığını, 


satışına yardımcı olunduğunu söyledi 


HABER MERKEZİ 
CHP Kurultay'ı öncesinde muhalefetin Genel Merkezcilerin yolsuzluklarını açıklayacağı şeklinde söylentiler yayslırken, Tarko depo larında bulunan 400 ton yağ Ankara Belediyesi ile Ticaret Bakan lığı'nı birbirine düşürdü. 
Belediye ile Bakanlık arasındaki 


sert tartışma Ankara Belediye Başkanı Ali Dinçer'in Tarko larında stoklanmış 400 ton yağ bulunduğunu 
CHP Kadın Kolları Başkanı ve Genel Merkez yanlısı Güler Gürpınar'ın oğlu Aydın Gürpınar'ın Genel Müdürlüğünü yaptığı ve Ticaret Bakan- 


depo- 


açıklamasıyla başladı 


(Devamı sa, 7, sü.3'de) 


Delegeler, Kıbrıs’ ta oynadığı müdahaleci rol nedeniyle karşı çıkınca... 


Soysal, Af örgütü Yönetim 


Kuruluna seçilemedi 


IMF Heyeti gelmek için yeni hükümeti bekliyor 


ANKARA (ÖZEL) Uluslararası Para Fonu (IMF) ile arasın: 


Ecevit hükümeti mayıs ayında imzalanar 


Anlasması uyarınca, Türkiye ye ka rilmesi gereken kredinin ikinci tak- 


sidine ilişkin görüşmeler yeni hükümetin kurulmasını bekliyor. Daha önce yapılan programa göre, IMr heyeti kasım avı başında gelerek hüküfget yetkilileriyle goruşme yapacaktı. 


Ancak ou arada Ecevit hüküme tinin istifası ve ortaya çıkan hükü met bunalımı üzerine IMF heyetinin gelişini kasımın üçüncü haftasına ertelediği öğrenildi 

Maliye Bakanlığı yetkilileri, gelecek olan IMF heyetinin yeni hükümet yetkilileriyle görüşeceğini, onların daha önce Ecevit hükümetince imzalanmış niyet mektubunda yer 


geçen id By 


(Devamı sa. 7, sü.1'de) 


1 


© Soysal “eski hikaye” diyor 


HABER MERKEZI 
Mümtaz Soysal, Uluslararası Af Örgütü Yönetim Kuruluna seçilemedi. 
Af Örgütünün geçen eylül ayında yapılan Yönetim Kurulu seçimlerinde yenider aday olan Mümtaz Soysal, boş olan üç üyelik için yapılan seçimde, on aday arasında yeterli oyu sağlayamayarak yerini kaybetti. 

“Seçimde oy kullanan birçok üye Prof. Soysal' ın aynı zamanda Kıbrıs Türk yönetimine danışmanlık yaptığı ve Kıbns'a Anayasa taslağı hazırladığı için, bu görevin Af Örgütü Yönetim 

(Devamı sa.7, sü,Y'da; 


Ver elini... Verdim. Söyle. . 10 bin. Aşağı olmaz. Çok... 7 bin 500 verelim. Sermayesi... Hayde sizin için 
9 bin olsun. Ìn in.. . Anlaşacağız. Haydi, beyin hatırı için 8 bin olsun, Haydi: olur de, Sattım gitti, : 


Arefe günü kurban fiyatları iki misline fırladı 


© önceki gün 4 bin liraya alıcı bulamayan bir koç, dün sekiz 


bin liraya satıldı ABDULLAH 
KURTAY 

Bugün Bayram... Kurbanlık koç pazarları anababa günü. Bayram arifesiyle birlikte koç fiyatları birden bire fırladı. 
Dün bir koç 8 bin liraya alıcı bulurken, koç alamayanlar ise, üç-dört aile birlikte inek kesmeyi yeğ tuttular. 

— Bu koç kaça hemşerim? 

— 8 bin ama, sizin için 6 bin 500'e olur, 

— Çok... Gel anlaşalım. 

— Ama bu koç başka koç. 

Öte yanda, 

— Kurbanlık koçlar burda... Malın iyisi, besili, 

— Koş vatandaş koş, bunlar batan geminin malları. Boşuna arama ucuzu, bulamazsın. Malın iyisi ve ucuzu burada, 

—İyi bir fiyat ver de anlaşalım. 

— Bundan iyisi can kurban kardaş... Buna koç derler, Antep koçu. 
Urfa koçu bu. Ta Türki- 

(Devamı sa.7, sü,9'da” 


Muammer 
Aksoy, 
CHP'nin seçim yenilgisinden halkı sorumlu tuttu 


ANTALYA, (ÖZEL) 
İstanbul CHP 

Milletvekili 

mer Aksoy, 


Muam- seçim sonuçlarından halkın 


sorumlu olduğunu söyleyerek, "Bu, halkın demokraside beklenen olgunluğu göstermemesi demektir"' dedi. 

Seçim sonuçlarıyla ilgili görüşlerini sorduğumuz  İstanbul CHP Milletvekili Muammer Aksoy 
CHP'nin oy kaybına propagandalarındaki yanlışlık, parti için- 

(Devamı sa. 7, sü.3'de) 


31 Ekim 1979 


p Kitlelerden ders almak... 


Bilmeyiz seçim sonuçlarımı dikkatle incelediniz mi? Ufak partileri bir yana bırakacak olursak, siyasi ya- 
‘şamımızda iyi-kötü yıllanan partilerin çoğu, 1977 seçimlerine kıyasla oy yüzdelerini korudular. Seçmen sayısındaki nispi artışı da dikkate alacak olursak, sadece MHP geriledi. 
Önemli miktarda oy kaybına uğrayan tek parti CHP'dir,AP ile CHP'nin kazanç-kayıp yüzdeleri karşılaştırılacak olursa, hemen hemen birbirini götürüyor. Bu demektir ki CHP'nin kaybını AP toparladı. Veya, CHP'nin tabanından AP'ye önemli bir savrulma oldu. 

Bu, oldukça ilginç bir durumdur. 
Çünkü, CHP'den umudunu kesen seçmen kitlesinin, yaygın varsayımlara göre, CHP'nin soluna kayması gerekiyordu. Oysa, öyle olmadı. Yüzde 10'luk bir kitle, sağcı AP'ye kaydı. 

Peki bunu nasıl izah etmeli? Bize kalırsa şöyle: 

Birincisi, seçimlere "sosyalizm" adına katılan partiler, gerçekte bu niteliği taşımıyor. TİP ve TSİP, siyasi pusulalarını Türkiye'ye göre değil, Rusya'ya göre ayarlayan revizyonist partilerdir. SDP ise, Rusyacı olmamakla beraber, onun da bilimsel sosyalizmle bir ilişkisi yoktur. 

Kitleler, revizyonist partilere itibar etmemekle doğru bir tavır takınmışlardır. Bu ilgisizlik, kimileri- nin ileri sürdüğü gibi, kitlelerin bilinç düzeyinin düşüklüğünü göstermiyor. Tam tersi, kitleler, bu tutumları ile, sahte solun içyüzünü iyi kavradıklarını ortaya koymuşlardır. 

İkincisi, AP'ye kayan oylar, kitielerin, büyük partiler aracılığı ile acil sorunlarının çözülmesini istediklerini gözönüne seriyor. Bu, ilk bakışta, hayli pragmatist bir tutum gibi gözüküyor. Ancak, Türkiye'nin somut gerçekliği gözönüne alınacak olursa, kazın ayağı öyle değildir. Kitlelerin, oylarını, revizyonist-faşist partilere dağıtmayıp AP'ye kaydırması, Türkiye'nin meselelerini ve bu meselelerin çözümünü, somut bir temel üzerinde değerlendirdiklerini gösteriyor. 
Türkiye'nin: bugünkü meseleleri, ulusal ekonominin güçlendirilmesiyle, anarşinin önlenmesidir. Kitleler, kullandıkları oylarla, bu meselelerin çözümünü, esas olarak-iki büyük partiye devretmişlerdir. ‘Seçim sonuçlari alınmasıyla birlikte. teorik olarak 7-8 


kadar hükümet formülünden sadece birisinin, CHP ile AP'nin katılacağı bir hükümet formülünün nispeten ön plana geçmesi, kitlelerin hayli bilinçli bir tercih yaptıklarını göstermektedir. Kitlelerin bu tercihi, birlik isteklerini vurguluyor. 

Kitlelerin sorumlu tutumu bu kadarla da kalmıyor. Kitleler, anarşik çığlıklara rağmen, yüzde 76'lık bir katılımla seçim sandıkları başına koşarak, hem sahte sola ve hem de "ara rejim" heveslilerine ağır bir şamar indirmiştir. Kitlelerin, parlamenter seçimlere sahip çıkması, Türkiye'nin esenliğini sahte solculardan çok daha iyi okavradıklarını göstermektedir. 
Kitleler, günde beş öğün "Leninizmi" çiğneyenlerden çok daha devrimcidirler. 

Bu da, kitlelerdeki cevherin bir başka göstergesidir. 

Özet olarak şu söylenebilir : 

1— Kitleler, henüz parlamenter seçimlere sırt dönme eğiliminde değildir. (Bu, doğru bir tutumdur). 

2— Kitleler, seçimlere sahip çıkarak, faşist bir diktatörlüğe karşı tavır almışlardır. (Bu da, doğru bir tutumdur) . 

3— Kitleler, sahte solun demagojilerine iltifat etmemişlerdir. (Bu da doğru bir tutumdur). 

4— Kitleler, oylarının büyük partilerde değer kazanarak acil sorunlarının çözümünü istemektedirler. (Bu da doğru bir tutumdur.) 

Kitlelerin bu istemlerinden iki büyük partinin önemli dersler çıkartması gerekiyor. Seçimlerde büyük gelişme gösteren AP, kitlelerin istemlerini dikkate almazsa, giderek kazancı kayba dönüşebilir. Seçimlerde ağır bir yenilgiye uğrayan CHP, kitlelerin istemlerini hiç değilse bundan böyle dikkate alırsa, yeniden destek ve sempati toplayabilir. Burada önemli olan, dar parti çıkarlarının kör-karanlığın da masa-başı siyasetlerine değil, kitlelerin istemlerine uygun geniş siyasetlere yönelmesini bilmektir. Bu açıdan, şu sıralar sadece AP değil, aynı zamanda CHP'de yeni bir sınavın kapı dibindedir. 

Ara-seçimlerden alınacak genel bir ders de var: 

Kitlelerin ihtiyaçlarına ve isteklerine ters düşen bütün hükümetler, ergöç tepetaklak olmaya mahkumdur!... 


Kasım Koçak - Madenciler - 250 TL 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İLLİ Çalgımız Bağlama Ömrünü Doldurdu mu" başlığı ile yayınlanan bir yazımızdan sonra, çeşitli yerlerden sanatın çeşitli dallarıyla ilgilenen, gerek sanatçı 


arkadaşlar gerekse sanat- . 


severler tarafından bazi eleştirilere muhatap olduk 

Şöyle söylüyorlardı. 
Yazınızı okuduk. Çok iviydi. Ancak müziğin gelişen yönüne karşı tavır almıştınız. Bağlamaya tutuculuk derecesinde bir bağlılık görülüyordu. Ne çok sesli müzikten, ne de 


batı müziğinden nasıl yararlanacağımız konusunda bir açıklama göremedik. 


İlk başta, bu söylenenler doğru gibi görünebilir. Ama meseleye yakindar. bakıldığında durum bu değildir. İlk bakıldığında bu insanların bağlamayı geliştirme yönünde bir fikirleri olduğu, dolayısıyla bu düşüncelerini açığa vurmak istediklerinden böyle bir eleştiriyi yönelttik - leri zannedilebilir. İncelendiğinde durumun bu olmadığı görülecektir. 
Başlayalım. 

Bundan önceki yazımızda, bir konser sonrası toplanan düşüncelerin içinden, "Bağlama artık ölmüştür. Onu. odalarda kahvelerde kullanmalıdır salona sokulmamalıdır" şeklinde gelen eleştiriye karşılık olması bakımından ve bu düşüncenin giderek ağırlık kazanmış olmasından dolayı insanların bağlama konusunda kafalarını açmak için burjuvazinin bağlamaya nasıl bir gözle baktığıni anlatmaya çalışmıştık 

Ve burjuvazinin bu 


Yeni kartlarımız 
Satışa çıkarıldı 


isteme adresi: 
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Kasım Koçak - Aydınlık - 500 TL 


FİKİR MEYDAN! 
BAĞLAMAYA SIKI SIKI SARILMAK GELİŞEN MÜZİĞİ REDDETMEK MİDİR? 


Aşık Mağduri 


çalgımıza karşı takındığı olumsuz tavra karşı, halk çocuklarının (halk sınıflamasına giren her ferdin) bağlamaya sımsısı sarılmasının gerekliliğini vurgulamıştık. 

Görülüyor ki bağlamaya sarılmanın devrimci içeriği konusunda halen kafalar açık değildir. Burjuvazi şu ünlü meyhane müziklerini geniş halk yığınlarına dinletebilmek ve "Allaaaah.. 
Öf ulan öfff..." dedirtehilmek için bağlamayı kullanıyor. Biz neden "Kalkmak gerek.. Mücadele etmek gerek" dedirtmek için kullanmayalım. 


Esasen yukarıda gelen eleştirilerin kaynağı sabittir. Bunların bağlamayı ve halk müziğini nasıl küçümsediklerinin, yüzyıllardır süregelen halk kültürüne nasıl tepeden baktıklarının bir ifadesidir. Fakat doğaldır. Çünkü sınıflı bir toplumda yaşıyoruz. Bir sınıf diğerine her şeyi ile hakim olma yolunda çaba sarfetmektedir. Kültürel alanda olsun, ideolojik alanda olsun kıran kırana bir mücadele sürmektedir. Sınf mücadelesi bu. Acımasızlığı konusunda yeni teoriler yaratacak değiliz elbette. İnsanlık tarihine bir göz atmak yeter de artar bile... 

“Bağlamayı orkestrasyonda nasıl kullanırız? 
diye: bir soru sormuştu bir dostüm. Kendisine buradan yanıtlamak istiyorum sorusunu. 

Bağlama, yirmidört perdeli bir çalgıdır. Bu yirmidört ayrı ses çıka- 


, rabilir demektir. 


Bu zamana kadar bağlama bir orkestrasyonda kullanılmamışsa bu, bağlamayı hakir görmekten gelmektedir. O'nun beceriksiz bir çalgı olduğu inancının, yüksek müzik- 


çiler tarafından halen taşınmasındandır. 
Bir orkestra içinde 


bağlamaya da görev verilmelidir. Üzerinde bulunan sekiz ana, onaltı ara sesten mutlaka birileri orkestranın bir yerinden seslenecektir. Ve eminim insanlar bu müzikten ziyadesiyle memnun olacaklardır. 


Müziğimizin gelişmesi konusunda konuşurken, halk müziği temeli üzerine inşa edileceğinden dem vuruyorduk. Ama uygulamaya geçince nedense bir türlü sözlerimizi yerine getiremez olduk. 
Batı çalgıları ile halk müziği çalmayı bir aşama olarak anladık. Belki bugün belli ölçülerde bu hatalara karşı bir uyanıklığa doğru gitmekteyiz ama, yeterli olmayan ve ürün vermeyen bir uyanıklık, halen uyku devresinin sürdüğünü gösterir, 

Batı çalgılarını halk müziğimizde kullanmak güzel birşeydir. O'nu hakim sınıfların elinden alıp emekçi kitlelere hizmet eden birer araç durumuna getirmek devrimci bir davranıştır. Ama eksik olan şey (odur ki batı çalgılarıyla halk çalgılarını kaynaştırma yolunda umut verici adımlar atmış değiliz. Saray çalgılazile halk çalgıları arasın- 
“a bağ kurup ikisini biryen halkın hizmetine 


zayıf, yada yok. 

Birini alırken diğerini atmak, birini kabul ederken diğerini reddetmek, birini olduğu gibi alıp, olduğu gibi uygulamaya koymak, eskivi veniye hizmet ettirmemek devrimci 


sanatçının bakış açısı değildir. Burada bir dogmatiklik söz konusudur. Yenilikçilik adına "Milli Demokratik Devrim" aşamasında milli değerlere zarar verilmektedir. 


Bir örnek vermenin yararı var. 

Bizi tanıdık çevre olmayınca düğünlere pek götürmezler. (Bunu bütün ozan arkadaşlar özellikle düşünmeli.) Kartal Belediye düğün salonunda yapılan bir düğü- ne Zeyno Bacı ile davetliydik. Sıramız gelince programa çıktık. Ve repertuarımızda bulunan halk türkülerinden bir demet sunduk indik. 

Bizden önce çeşitli şekilde halkı coşturmuş olan sanatçılardan farklı idik. Zühtü, Can Hatice gibi türkülerle kendinden geçmiş, yakayı bağrı açmış gençler, kıvır kıvır kıvrılan genç kızlar, her saz sesi duyuşta salonun ortasına fırlayıp her hava- ya çiftetelli oynayan oyunbilmezler... Bunların hepsi yerlerinde oturmuşlardı. Bizim sazımız- da sözümüzde kimse göbek atamadı. 

Salondan çıkarken ar kadaşıarın yoğun eleştirileri geldi. Özü şöyleydi. 
"Siz insanlara göbek attıracak türküler niye okumadınız?" 

Bu salonda baterisin- den elektro gitarına kadar, organdan: vak vaklı çalgılarına kadar her türlü çalgı ile çalınmış bulunan türkü aranjman ve 0- yun havaları insanlara ancak enerji tükettirecek 


bir duygu verebilirdi. Bu 


HALKIN SESİ 


iSTANBUL 


enerjilerini de. piste çıkıp kan-ter içinde kalıncaya kadar bağıra-çağıra oynamakla harcadılar, oysa Zeyno Bacı'nın sunduğu halk türkülerinde insanların alçak gönüllü olmaları, birbirlerine danışık olmaları, mutlaka bir mürşide başvurmaları ve bir araya gelmeleri " bir amaç" için bir araya gelmeleri öğütleniyordu. Tabii ki insanlar bunları agırbaşlılıkla dinleyeceklerdi. 

Şimdi batı çalgılarıyla çalınmış olan müziklerin etkisinde kalmış bu arkadaşlar uyarılmazlarsa bunlar gide gide halk müziğinin erdemlerinden habersiz birer "Diskotek Genci" durumuna gelmezler mi? Ve bunların eleştiri ve önerilerine kulak verip onları esas alan bir müzisyen Devrimcilik adına milli değerlere zarar vermez mi? 

Bağlama yönlendirici, batı çalgıları onu güçlendirici olmalıdır. Ya da şöyle söyleyebiliriz. Halk çalgıları yönlendirici, yabancı çalgılar onları güçlendirici olmalıdır. Bu taktikle hareket edersek halkın beğenisini kazanan, devrimci içerikli müzik yaratacağımıza inanıyorum. 

İkisini birden halkın hizmetine sunmak dogmatizme darbe vuracağından, kopyacılığı orta- 


* dari kaldiracağından, bur- 
© juvazinin yoz kültüründen etkilenme oranını düşüre- 


cektir. Bu da devrimci sanatta berraklaşmayı getirecektir. 

Kendi milli değerleri- 


ne sahip çıkamayanlar başkalarının milli değerlerine de saygı duyamazlar. Örneğin, bizim bağımsızlığımızı gözü gibi korumayan, başkalarının bağımsızlığına saygı duyamaz. Başkalarının milli (o değerlerine ve bağımsızlıklarına saygılı olmak, enternasyonalist olmaktır. 

Demek ki iyi bir enternasyonalist, milli degerlerine sahip çıkandır aynı zamanda. Yoksa revizyonistlerin anladığı anlamda bir enternasyonalizm mandacılığın kendisidir. 

Seçim propagandalarında Rusça Fon müziği kullananlar kendilerinin devrimci ve enternasyonalist olduklarını bu yüz den de "Dost ve Kardeş Bir Ülkenin, Sovyetler Birliğinin" müziğini çaldıklarını iddia ediyorlar. 

Sınırlı ve sınıflı bir toplumda kendi kültürüne bu kadar yabancılaşmış bir sanat ve siyaset çevresinin, Türkiye insanlarına kurtuluş yolunda ışık yakmaları beklenebi- 


lir mi? Beklenemez el- 


bette. İşte bu yüzden yurdumuzun değerlerine sahip çıkmalı, onları iyice özümlemeli, en eskiyi dahi en yeniye hizmet eder şekle getirmek için çalışmalıyız. 

Gelişkin müzikçilik adına, çağa uyma adına geniş yığınların esas duygularından uzakta bir iki çok seslendirilmiş sanat eseri bence kolaycı yolu seçmenin ispat edilişidir. 
Zor olan halk müziğinin geliştirilmesi ise, halk müziğimiz bu güne kadar gelişmekte o gecikmişse; bağlamaya gevşek; şarıldığımızdanaır. Bağlamaya daha sıkı sarılırsak halk müziğimiz gelişir. 
Dolayısıyla eski yeniye hizmet eder. 


Liselerde ders sayısı çok fazla 


Urtaoğretimin açıldığı şu günlerde eğitim sorunu da geçmiş yıllarda olduğu gibi önümüzde durmakta. Bu sorunu çözümlemek hepimizin görevidir. 

Eğitim yöntemi: 


Öğrenim ile üretim ça-. 


lışmasını bir arada yürütme ilkesine dayanmalıdır. 
Öğrenciler hem öğrenme- 


li hem uygulamalı. 

Okul süresi gereğin- den fazla uzun. Süre kısaltılmalı. Öğrenim süresi kısalırsa çalışmak ve askerlik için zaman kalır. 

a) Başarılılar sınıf atlamalı. 

b) Bugünkü durumda ortaöğretimden mezun olup eğitime devam et- 


BİZ İŞÇİLERİN OYU iLE GELEN CHP 
YİNE BİZİM OYLARIMIZLA GİTTİ 


17 ve 18 Ekim 1979 tarihli gazetenizde CHP' 


sunmak için çabalarımız 


nin yenilgisi hakkında halka sorduğunuz bazı bilgileri *yayınladığmızı: gördüm. Bu konuda herkesten daha iyi daha yakından izlediğim için bildiğimi daha geniş kapsamlı bir şekilde size iletmek arzusunu duydum. z 

Biz işçiler ve işyeri temsilcisi olarak 5 Haziran 1977 seçimlerinde on arkadaş kendi başımıza aramızda görev aldık. Aramızda bir miktar para toplayarak üç araba kiraladık, Hasta yatağında yatan vatandaşları arabayla getirdik, CHP'ye oy kullandılar. İkamet değiştiren vatandaşları da aynı şekilde getirdik CHP'ye oy verdirdik. Bütün işçi sınıfı büyük gayretler sarfedi. 
yordu. İşçi sınıfının amacı ve umudu şuydu: CHP iktidar olursa vergi yükünü işçinin sırtımdan alacak işçi emekliliğinde 55 olan yaş haddini 50'ye, 25 sene çalışma süresini 20'ye indire. 
cek, işçinin asgari geçim indirimini vergiden muaf tutacak, Bunların hiç biri olmadığı gibi Ecevit'in Maliye Bakanı Sayın Ziya Müezzinoğlu her fırsatında işçinin kıdemtazminatınn vergiye tabi tutulmasını öne sürüyordu. Sayın Ecevit başbakan olduğu süre içinde bir tek kelime olsun işçinin lafını bile etmemiştir. 
14 Ekim seçimlerinde işçinin fikrini aldık, araştırdık, gördük ki, CHP diye yanıp tutuşanların yüreklerine soğuk su serpilmiş. Biz iktidara getirdik, 25 kuruş bize bir fayda oldu mu? Hep zengine çalışıyor. Bu seçimde de zengin oy versin" diyorlardı. Bizim gördüğümüz kadarıyla. 
işçi CHP'den umudunu kesmiş. CHP işçi oyuy 


la gelmiş, işçinin oyuyla gitmiştir. 


İşçi Temsilcileri 


mek istiyorlar. Bedenen çalışmak Oo istemiyorlar. 
Zaten koşullar da hazır değil. 

c) Eğitim ve üretici çalışma birliğini uygulamaya koymalıyız. Öğrenciler iki ayak üzerinde yürümeliler. 


d) iikokul 5 yıl iyi. 
Ya da 6 olmalı. 4 yıl orta öğretim ve bir-iki yıl da üniversite olmalı. Üniversiteden önce fabrika ve köyde çalışılmalı. Bir süre pratik öğretime yönelmeliler. 


Ders sayısı: 

Ders sayısı fazla. Lisede fen ve edebiyat diye ayrıldığı halde bunlar sözde. Fendeki bir öğrenci edebiyattan kalabiliyor. 

Ders programlarının içeriği: 

a) Konular çok fazla ve çok karmaşık. (Ders dışı uğraşısına ve okumaya vakitleri yok.) 

Bu durum öğrencileri, öğrenmeyi tümden redde götürüyor. 

b) Ders programları yarı yarıya kısaltılmalı. 
(Eğlence, yüzme, top, serbest okuma için vakit ayırmalı.) 

Öğrenciler 
Derslerin neye dığını soruyor. 

c) Ayrıca okulda birinci olanlar, hayatta başarılı olamıyor. 

d) Çok fazla ev ödevi var: Öğrenciler bağımsız düşünemiyor. 

‘Sınav yöntemi: 

Sınğv yöntemi halkla ilgilenme yöntemi değil. 
Dolaylı ve garip sorular soran bir ani saldırı yöntemi. Sorular önceden basılmalı. Öğrenciler bunları inceleyerek kitapların yardımıyla cevaplamalılar. 

Yaratıcı verenlere verilmeli. 


gergin. 
yara- 


cevaplar yüksek puan 


Bingül Günal ei 


Kurbanlık... 


29 -31 Ekim... 
Biri milli, diğeri dini iki bayramın bir gün arayla ardarda gelişi. . . 

"Kurbanlık" misali bizleri hüzünlendirişi. .. 

Bilindiği gibi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, ulusal bağımsızlığımızın simgelerinden biri. 

Oysa ulusal bağımsızlığımızı, emperyalistlere çoktan kurban etmişiz. 

Bugüne kadar ne çektiysek, dışa - bagımlılıktan çekmişiz. 

Ekonomimiz, "kurbanlık koyun" gibi IMF'nin ellerinde. . . 

Askeri donatımımız, ABD'nin ipoteğinde... 

Elektriğimiz desen, şalteri, Sovyetler" in pençesinde... E 

Yani can damarlarımızdan zincirlenmiş bir haldeyiz. 

Ondan sonra da, bizi bu duruma düşüren yöneticilerimizden her 29 Ekim günü 


"bağımsızLk" söylevleri işitmekteyiz. 
Tabii bu duruma bakıp, acı acı düşünmekteyiz: 


Amerikan üsleri topraklarımızda... 

Rus donanması boğazlarımızda. . . 

U-2 casus uçaklarının semalarımızı işgali tasarlanmakta... 

Velhasıl, yeraltı ve yerüstü kaynaklarımızla yarı-sömürge bir ülkeyiz. 

Ey 29 Ekim 1923'lerin "ulusal bağımsızlık" ruhu. .. 

Sen nerdesin sahi? 

* k*k 

Şimdi gelelim kurban bayramına... 

Kurban bayramı —her dini bayram gibi— özünde şunları amaçlamak ta: 

Dargınlıkların, kırgınlıkların son bulması... 

Yoksulların, yetimlerin korunması. . . 

İnsanlar arasında dayanışmanın, barışın sağlanması, . . VS... : 

İyi güzel de, günümüzde bu sayılanların hangi biri yerine getiriliyor? 

Hiç biri... 

Başımızdakiler, bayram mesajlarında “barıştan - kardeşlikten" dem vuruyor ama, birbirlerinin gözünü oymaktan da geri kalmıyor. 

Onların bu hali "balık baştan kokar" misali toplumumuza da yansıyor. 

Aynı ülkenin insanları birbirlerine, “savaş esirlerine" bile yapılmayan işkenceler yapıyor. 

Sokak ortasında, kurbanlık koyun gibi, insanlar boğazlanıyor. 

Öyle olunca da, bayramların ne anlamı ne de tadı-tuzu kalıyor. 

Eskiler, sohbetlerde, eski kurban bayramlarından bahsederler. 

Kurban etlerinin yoksullara dağıtımı- nın ardındaki sosyal gayeyi dile getirirler. 

Nerde o günler? 

Gel de bu astronomik fiyatlar karşısında kurban kes... 

Zaten bakmışız ki, insanların değeri, koyunların değerinden ucuz. . . 

Koyun niyetine insanları kurban ediyoruz. 

Ve maalesef sevgili okurlar; bu bayram gününde tatlı yiyip, tatlı konuşup, tatlı şeyler yazamıyoruz. 

Yalnızca sizlere "iyi bayramlar" demekle yetiniyoruz. 

Affedin. 


BULMACA 


SOLDAN SAĞA: 1)Çok sayıda yurttaşımızın bir kahvehanede yaylım ateşme tutulup katledildiği İstanbul'un ilçesi, 2)Ege yiğidi -Bir nota - Varlık, obje, 3)Çıkarı için kendinden üstün olanlara yaltaklanan - Güreşte rakibinin sırtını yere getirme. 4)Tesir - Buluş. 5) Büyük göçebe çadırı - Elimizin bir bölümü. 6)Yaygın söylenti -Serçe büyüktügünde ötücü bir kuş. 7)Bağırsak solucanlarının gelişme sırasmda barındığı canlılara denir, 8)Eski dilde ekmek - Eşkiya - Her yanı suyla çevrili kara parçası. 

YUKARDAN AŞAĞI: I)İçinde değerli eşya satılan kapalı çarşı, 2)Belalar, kranlar (eski dil). 3)Saatın bir ibresi. 4)İnce davranışlı kimse. 5)Karışık renkli - Bir petrol rafinerimiz. 6)Bir renk - Tersi Akümülatörün kısa yazılışı, 7) Tersi kır bekçisi. 8)Bir masal kuşu - Kimyada Nikel'in simgesi. 9)Bir harfin okunuşu - Dert, kaygı. 10)Rütbece altta olan - Olay. 11)Söykev. 12)Bir sayı - Gayret. x 
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Cezayir halkı Fransızların kurduğu barikatları yıkıyor. 


Fransız sömürgeciliğine karşı örgütlü 


mücadele 1 Kasım 
1954'de başladı 


CEZAYİR'DE 
BAĞIMSIZLIK 
GÜNÜ 
KUTLANIYOR 


1 Kasım 1954. Cezayir'in 40 ayrı 
yerinde Cezayirli savaşçılar, Fransız işgalcilerine karşı isyan başlattılar. 
Aynı gün bir bildiri yayınlayan Milli Kurtuluş Cephesi, Cezayir halkını bölünmez ve egemen bir Cezayir hedefine ulaşmak için savaşa çağırıyordu. İlk silahlı gruplar Milli Kurtuluş Ordusunun nüvesini oluşturdu ve bu temelde genişleyen mücadele büyük kitlesel gösterilerle birlikte Fransız sömürgecilerine darbeler indirdi. Bagımsızlığı kazanmanın yolunu açtı. 

YÜZYILI AŞKIN MÜCADELE 

Fransız sömürgecilerinin Cezayir'i işgali 1830 yılında başlamıştı. Daha o zaman Cezayir halkı, bu işgali 

' kabul etmedi ve sömürgecilere karşı sürekli direndi. Fransa'nın Cezayir'i yutmak amacıyla Cezayirli bir azın-Uuğa Fransız vatandaşı olma hakkı vermesi, milli tepkiyi daha da artırdı. 1545 Mayısında kitlesel gösteriler yaygınlaştı. Fakat, içlerinde o zaman şoven bir tutum içinde bulunan Fransız Komünist Partisinden (FKP) kişilerin de bulunduğu Fransız hükümeti gösterileri kanlı bir şekilde bastırdı. 40 binden fazla Cezayirli öldürüldü. 

Fransa'nın sürdürdüğü saldırı ve kırımlar Cezayir halkının mücadelesini durduramadı. Bir yandan kitlesel gösteriler sürerken, Cezayir halkının mücadelesi uluslararası alanda da destek görmeye başladı. Bu destek 1955'deki Bandung Konferansın- da ve 1957'de Kahire'de toplanan Afrika-Asya Dayanışma Kongresinde somut biçimde görüldü. 1 Mayıs 1958, halkların Cezayir'le dayanışma günü ilan edildi. Buna karşın, bugün Fransız revizyonist partisiyle ortak program hazırlamış olan Sosyalist Partinin hakim olduğu o dönemin Fransız hükümeti baskıları sürdürüyordu. Fransız Komünist Partisi de, Cezayir'in Fransa'nın bir parçası olduğu şeklindeki şoven görüşleriyle bu baskıları desteklemiş oluyordu. Fransız revizyonistlerinin bu tutumu, o sırada Sovyetler Birliği' nde yönetimi gaspetmiş olan Kruşçev-Brejnevlerin siyasetinden kaynaklanıyordu. 

Cezayir halkının mücadelesinin gösterdiği kararlılık, Fransız hakim sınıflarının bölünmesine yol açtı. Cezayir halkının baskı ile dize getirilemeyeceğini gören De Gaulle, 1959'da Cezayir'de bir halkoylaması önerdi. 
Öte yandan, Fransız ordusu içinde Gizli Ordu Örgütü (OAS) adlı faşist bir örgüt kurmuş olan subaylar gerek Cezayir'de gerekse Fransa'da terörcü eylemlerini artırdılar. Fakat sonunda Cezayir halkı zafer kazandı. 1 Temmuz 1962'de Cezayir'de halk oylaması yapıldı ve 25 Eylül 1962'de Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti ilan edildi. 


El Salvador'da diktatör Romero'yu devirip yönetime el koyan cunta üyeleri 


MİLLİ DEVRİMDEN SONRA 

Milli devrimden sonra Cezayir halkı kalkınma çabalarına girişti. 
Devlet Başkanı Huari Bumedyen önderliğindeki Milli Cephe, bir yandan, içte millileştirmelerle ekonomik durumu diizeltmeye çalışırken, uluslararası alanda da bağlantısızlar hareketinde önemli bir yer aldı. 1975'de Bumedyen'in Birleşmiş Milletler kürsüsünden yaptığı Yeni Uluslararası Ekonomik Düzen çağrısı giderek güçlenen bir nitelik kazandı. 

1971'de millileştirilen petrol sanayisi ülke ekonomisinde önemli bir yer tutmaya başladı. Öte yandan, tarım- da gerek mülkiyet ilişkileri açısından gerekse yapısal açıdan değişiklikler getirilmeye çalişir s; amg 

Bumedyen, 27 Aralık 1978'de öl“ dü. Onun yerine seçileh Albay Cadli"” Benjedid, Bumedyen döneminin siyasetlerini sürdürmenin yanısıra, uzun yıllar hapis yatmış devrim liderlerin- den Ben Bella'yı serbest bırakma gibi, ülkede istikrarı sağlayıcı önlemler almaya da özen gösteriyor. 

Ülkemizle Cezayir arasında, Bayar, Menderes döneminde Cezayir halkının mücadelesinin desteklenmemesiyle soğuyan ilişkiler, son zamanlarda yeniden düzelme yoluna girdi. 


m 
Kışlalı, bağımsızlığının 
20. yıldönümü törenlerine katılmak için 
Eh A 

Cezayir'e gitti 
ANKARA 

Kültür Bakanı Ahmet Taner Kışlalı, Cezayir'in bağımsızlığının 25 
yıldönümü o törenlerine katılmak üzere dün uçakla Türkiye'den ayrıldı. 

Cezayir'in bağımsızlığının 25. 
yıldönümü dolayısıyla 1 Kasım Perşembe günü düzenlenecek törenler- de, Türkiye'yi Kültür Bakanı Ahmet Taner Kışlalı başkanlığında Türki ye'nin Cezayir Büyükelçisi Selçuk Korkud ile Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü Büyükelçi Şefik Fenmen'den oluşan bir heyel temsil edecek. 

Bu arada diğer ülkelerin temsil cilerinit de Cezayir'e gelmeye bas ladıkları kaydedildi. ABD'den Ulu sal Güvenlik Danışmanı Brzezinski ve Sovyetler Birliği'nden de Komü nist Partisi Siyasi Büro üyesi Kuz netsov kullama törenlerine katılıyor. 


EL SALVADOR'DA 
SORUŞTURMA DAİRESİ BAŞKANI ÖLDÜRÜLDÜ 


DIŞ HARFRTER SERVİSİ Asker ve sıwilerden oluşan cuntanın bir süre önce yönetime el koyduğu Orta Amerika ülkelerinden El Salvador'da, Ulusal Muhafız Soruşturma Dairesi Başkanı Teğmen Jo- se Antonio Castillo Ramirez, Santa Ana kentinde silahlı saldırıya uğradı. Teğmen Ramirez'in ölmeden önce, silahlı saldırganlardan ikisini öldürdüğü belirtildi. 
GÖSTERİLER 
Öte yandan El Salvauvr'un başkenti Sar Salvador'da, "Devrimci Halk Bloku" örgütüne mensup göstericilerle güvenlik kuvvetleri 


arasında meydana gelen çatışmada en az 24 


kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. 

Ajanslar, başkentte meydana gelen son çatışmanın gerçekleştirilen darbeden bu yana, güvenlik kuvvetleriyle göstericiler arasındaki en büyük çarpışma olduğunu bildiriyorlar. 

Çarpışmada meydana gelen can kaybı ve yaralıların sayısı konusunda çelişkili haberler gelirken, Associated Press Ajansı, Kızılhaç yetkililerine dayanarak verdiği haberde, çatışmada en az 24 kişinin öldüğünü kaydetti. Çok sayıda kişinin de yaralandığı gelen haberler arasında, 


'ABD'nin askeri faaliyetleri üzerine 


KORE DEMOKRATIK HALK CUMHURİYETİ ORDUSU 


ALARMA GEÇTİ 


SEUL 


vaş gemileri, erken uyarı 


„sistemine sahip 2 uçak ve 


Güney Kore rejiminin başı diktatör Park | Cung Hee'nin öldürülmesinden sonra ABD'nin bölgede başlattığı askeri girişimlerin ardından Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti silahlı kuvvetlerinin alarma geçirildiği bildirildi. ABD, Park'ın öldürülmesinden hemen sonra Güney Kore'de bulunan 
38 bin askerini "dışarıdan 
gelecek bir tehdide" karşı alarma geçirmiş, ardından da ülkeye I uçak gemisi. sa- 


Kıbrıs Rum toplumu temsilcisi 


LEFKOŞE 
Toplumlararası görüşmelerdeki Rum toplumu temsilcisi Yorgo Yuani-Kıbrıs Türk toplu- 


des 


munun Ada'da fecera değil konfederal ya da ayrı bir devlet oluştur- 


mak istediklerini öne sürdü 

Londra'da Kıbrıslı Rumların düzenlediği bir toplantıda konuşan Yuanides, Türkiye ve: Kıbrs o Türk tarafının19 Mayıs Denktaş-Kipriyanu Anlaşmasından uzaklaştığını da iddia etli. Yuanides, "Türk tarafı taksime yol açacak anlaşma dışı koşullar öne sürmektedir'' dedi ve bunun "Türk tarafının 1978 
Nisan ayında sunduğu anayasa önerileri ve Prof, Mümtaz Soysal'ın geçenlerde Lefkoşe'de yaptığı konuşma ile kanıtlandığıni" belirtti. 


Yuanides, Rum tarafinn Oo Denktaş-Kipriyanu Anlaşması çerçevesin- de görüşmelere daima hazır olduğunu açıkladı ve "şimdiye kadar üç önemli ödün verdik" diyerek bunları şöyle sıraladı: 

“1 — İşgal kuvvetleri Ada'dan ayrılmadığı hal- 


de görüşmeyi kabul et- * 


tik. 
2 — Federal bir çözüm 
şeklini kabul ettik. 


3 — Toprak konusu 
görüşülürken yeterlilik ve verimlilik esaslarının, anayasa konusu konuşulurken de Türk toplumu için ortaya çıkabilecek bazı pratik güçlükleri dikkate almayı kabul ettik." 


İran” da Kürtlerin dini lideri 
Hüseyni, 

isteklerini açıkladı 


TAHRAN 
İran'da Kürtlerin dini lideri Şeyh İzzettin Hüseyni, Tahran'da yayınlanan bir mesajında, Yükü, metin oluşturduğu bir iyiniyet heyetinin başkentten, İran Kürdistanına hareketine iki gün kala, isteklerini açıkladı. 
Hüseyni, "kendilerine karşı işlenen cinayetlerin suçlularını affetmek için' kabul edilmesini temel koşul saydığı 6 istek şunlar: 


“Özgür ve egemen bir 
İran devleti içinde tam bir özerklik." 


“Kürtlerin gerçek temsilcileriyle görüşmelerde bulunulması, gericilerin ve yabancı ajanların kışkırlmalarının o önlenmesi," 


“özerk bölge içindeki güvenliğin sağlanması sorumluluğun devrimci güçlere verilmesi." 


"Görevi sınırların korunması olan silahlı kuvvellerin özerk bölgenin içişlerine karışmasının önlenmesi." 

"özerk bölgenin içişlerinin, Kürtlerden oluşacak bir meclise ve hükümete verilmesi." 


"Anayasayı hazırlamakla görevli Kurucu Mecliste hiçbir Kürt tem- 


sileisi bulunmadığından, alacağı kararların da Kürt ler için zorlayıcı olmaması, 


ÖĞRENCİLERİN 
BOYKOTU 


Öte yandan siyasi özgürlüklerinin güvence altına alınmasını isteyen ranlı öğrenciler, önceki ün Tahran'da dersleri oykot ettiler ve büyü bir gösteri düzenlediler. 


Tahran Radyosu, boykot nedeniyle Tahran'daki okulların kapandığını açıkladı ve Tahran Üniversitesinde toplanan göstericilerin siyasi özgürlüklerinin tanınması ve okul ücretlerinin kaldırılması yönünde sloganlar bağırdıklarını haber verdi. 


3 nakliye uçağı göndermişti. 

Bu arada Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti basını Güney Kore'de yapılan baskıların teşhirini sürdürüyor. Kore Emekçiler Partisi yayın organı "Rodom Shimbun" gazetesi, Güney Kore topraklarının tıpkı savaş sırasındaymış gibi sıkı- yönetim altında olduğunu ve tüm halkın bir dehşet ortamı içinde bulunduğunu belirtti. 


Yuanides:“Türk tarafı 


ayrı devlet 


oluşturmak istiyor” 


Dünkü sayımızda, 
Fransız "Le Monde" gazet röportajın ilk bölümünü 


DIŞ HABERLER SERVİSİ ABD'nin Dışişleri eski Bakanı Henry Kissinger'in si yazarlarından Andre Fontaine ile yaptığı mlamıştık, Kissinger,"Beyaz Saray'da" başlıklı anı kitabında ABD'nin 1968-71 döneminde izlediği dış politikayı 


anlatıyor ve kitabı hakkında Fonlaine'ye bazı bilgiler veriyordu. 
Dünkü sayımızda, Kissinger, ABD'nin gerilemesi, Hindiçini siyaseti 


ve Çin'e değin görüşlerini açıklamış 


mz 


Röportajın ikinci bölümünü sunuyoruz: 


Fontaine, Kissinger'e şu soruyu yöneltiyor: “Siz Çin ile ilişkiler ve Çin'e açılma konusunda önemli bir rol oynadınız. 
Bu açılma siyasetinin sonuçlarından memnun musunuz? Çin-Amerikan. ilişkilerinin geleceğini nasıl görüyorsunuz? 


“Çin” in gücü dünya dengesi bakımından son derece önemli” 


Kissinger'in bu soruya verdiği karşılık Şöyle: 

"Ben bu ilişkilerin sonuçlarından az çok memnunum. 
Bu açılma siyaseti bir yerleş- li mi, kendi mantığını izliyor Çin ve ABD ortak tehlike anlayışıma sahip oldukları için birbirlerine yaklaştılar ve ba zı iniş ve çıkışlarla bu yolda ilişkilerini sürdürdüler, Kanımca bu ilişkiler oldukça nazik ilişkilerdir. Bizim çıka- 


rımız Çin'in bağımsız kalma sında ve her türlü askeri tehditten uzakta bulunmasındadır. Çin'in gücü dünya dengesi bakımından son derece önemlidir." 

ABD'nin Dışişleri eski Bakanı, konuşmasının bu bölümünde ABD'nin Çin'in bağımsızlığını güçlendirmesine katkıda bulunması gerektiğini belir- 


tiyor. 
"ABD Çin'i 
Rusya’ ya karşı kullanamaz” 


Kissinger, Çin hakkındaki görüşlerini, ifade ederken son olarak da, ABD'nin, Çin'i Rusya ile olan anlaşmazlığında bir silah olarak kullanmaması gerektiğini söylüyor. Çin'in zaten böyle bir silah olamayacağını kaydeden Kissinger, Sovyetler Birliği'nin Küba'ya yüklediği rolün Çin tarafından benimsenemeyeceğini belirtiyor. 

“Le Monde" gazetesi yazarı Fontaine, daha sonra Kissinger' e Orta Doğu sorunu ile ilgili bir soru soruyor. ABD'nin Dışişleri eski Bakanı bu konu ile ilgili görüşlerini şöyle açıklıyor: 

"Ben 
David 


Amerika'da Camp Anlaşmasını destekledim.. Eğer Başkan Ford seçimleri kazanmış olsaydı topyekün bir çözüme ulaşma- da önce adım adım ilerleme politikasını daha dereceli olarak ve çeşitli siyasi cepheler- de sürdürebilirdi, Aslında Orta Doğu sorununun bugünkü boyutlara ulaşmasının nedeni, Carler yönetiminin iktidara peldiği ilk aylarda, hızlı bir 


n gençliği uyuşturucu madde alınayı zorlanıyor. Uyuşturucu madde alan bu insanlarda toplumun benimsemediği davranışlarda bulunuyorlar. 


ABD, dünyanın en büyük uyuşturucu madde pazarı oldu 


İRLEŞIK Amerika'nın, uyuşturucu madde kaçakçıları için çok büyük bir pazar haline geldiği, kaçakçılarıı elde ettiği kârın ülke dışına çıkması yüzünden, sorunun Amerikan ekonomisini ve ödemeler 


dengesini etkileyecek boyutlara ulaştığı bildirildi. 


Birleşik Amerika Kongresi'nin konuyu araştırmakla görevli bir kuruluşunun elde ettiği verilere göre, ülkede uyuşturucu madde ticaretinin 


yıllık hacmi, 35 ila 51 milyar dolar arasında değişiyor. 


Birleşik Amerika'da, yaklaşık 453 bin kişi hergün eroin kullanıyor. En az 10 milyon kişinin kokain aldığı, 43 milyon kişinin de morl- 


juanayıen az bir kez denediği bildiriliyor. 


Yetkililer, uyuşturucu madde konusunda en büyük sorunun bu alışkanlığın, büyük ölçüde gençler arasında yaygınlaşması olduğuna 


işaret ediyorlar. 


Avusturya Başbakanı Kreisky tüm ülkelerin FKO'yü tanımasını 


AVUSTURYA BAŞBAKANI KREİSKY 


pi 


için 


gerçekleri 


Kissincer Se Monde GAZETESİNE ANLATIYOR: 


"Çin'in gücü dünya dengesi bakımından önemlidir” 


şekilde Cenevre Konferansını tertiplemeye kalkışmasıdır." 


Orta Dogu sorunu 


Kissinger, Enver oSedat'ı "Büyük bir devlet adamı” olarak niteledikten sonra Filistin Kurtuluş Örgütü hakkındaki düşüncelerini şöyle dile getiriyor: 

“Bence, Batı Şeria konusundaki görüşmeler İsrail ile Ürdün arasında yapılmalı, FKÖ de daha sonra Ürdün veya Arap ülkeleri ile görüşme masasına oturmalıdır. Çünkü bence FKÖ sorunu, İsrail'in ve ABD'nin de katıldığı uluslararası bir forumdan çok Arapların kendi aralarında dahakolay çözüm bulabilir." 

"Le Monde" yazarı, töportajın son bölümünde Kissinger' e Çin Başbakanı Hua Guofeng" in “Savaşın kaçınılmazlığı" konusundaki açıklamalarını hatırlatıyor ve şu soruyu yöneltiyor: Hua, konuşmasında savaşın geciktirilebileceğinden sözetti. Savaştan kaçınılabileceğinden değil, Sizce bir dünya savaşı çıkabilir mi? Eğer savaş çıkarsa hangi nedenle çıkar? 
Sizce savaştan nasıl kaçınılabilir?" 


"Yeni bir dünya savaşı çıkar mı?” 


Kissinger'in cevabı ise şöyle: 

"Kanımca bir dünya savaşı, şimdiki toplumların hepsinin ortadan kalkacağı büyük bir felaket olur. Bu yüzden sadece geciklirmek değil, bir savaşın çıkmasını önlemek gibi de bir görevimiz vardır, Ve bence eğer bir dünya sava 


bir mektup 


PARİS 
Son zamanlarda adı emlak yolsuzluklarına karışan Fransa Çalışma Bakanı Robert Boulin' 
in dün Paris yakınlarındaki Ramboulillet ormanındaki bir havuzda ölü bulunduğu bildirildi. 


THA'nın haberine göre Boulin'in ölümüyle ilgili olarak yapılan resmi açıklamada Boulin'in ne şekilde öldüğü belirtilmedi, sadece olayın intihar olduğunun saptandığı ifade edildi 


Pazartesi günü öğleden sonradan beri kayıp olan Boulin'in, adı çevresinde dolaşan emlak yolsuzluğu lentileri yüzünden büyük karamsarlığa kapılarak kendini temize çıkaramama" korkusu içinde intihar etmiş olabileceği ileri sürüldü. 


Boulin, Fransz Çalişma Bakanlığını üç ayrı Devlet Başkanının yönetimi allmda sürdürdü. 
Bunlar Charles De Gaul le, Georges Pompidou ve bugünkü Başkan Giscard d'Estaing'dir. 


şının patlamasını geciktireceksek savaş tehlikesinden kurtulmuş oluruz. 


(o) 

“Sovyetler Birliği 1962 yılından bu yana askeri harcamalarını yılda aşağı yukarı yüzde 4 oranında artırdı. Ve bu oranın 15 yıl içindeki toplamı da muazzam bir rakamdır. Ama öte yandan da 1980 
yılının sonlarına doğru bu araç-gereçlerin büyük bir kısmının modası geçecek. Bu yüzden, ortaya çıkan açığı 
kapatmak için önümüzde 5 
yılık bir dönem var.(...)'" 


Kissinger'e göre ABD'nin gerilemesinin nedenleri 


Kissinger, ABD'nin gerilemesinin nedenlerini tahlil etmeye çalışırken, dünya halklarının emperyalizme karşı mücadelesini belirtmiyor. Ve bu gerileyişin nedenini şu üç olgu ile açıklamaya çalışıyor: 

* Eisenhower'den bu yana ABD normal bir Başkan tarafından yönetilmedi. Başkanlar ya öldürüldü, ya istifa etmek zorunda kaldı. ya da seçilmeden işbaşına geldi. 

* ABD, dış politika sorunlarını, her seçimde değişen iç politika sorunları gibi ele almaya başladı. Bu da bir istikrarsızuk unsuru oldu. 

* 1970 yılının başları dışında olayları biz yönlendiremedik. Dahası, Amerikan halkı artık güçlüdür 

Ve Carter'in sandığı gibi halkın içinde huzursuzluk yoklur, Huzursuzluk yönetici kadrolardadır 


BİTTİ 


Fransa Çalışma Bakanı Boulin ormanda ölü bulundu 


Resmi açıklamada bakanın intihar ettiği bildirildi. 
Bakan ölmeden önce karısına 


bırakmış 


Japonya'da hükümet istifa etti 


TOKYO 


Japon Başbakanı Masayoshi Ohira ve kabine üyeleri, genel seçimlerle oluşan yeni parlamentonun göreve başlaması üzerine, anayasa uyarınca istifa ettiler. 


Siyasi gözlemciler Başbakan Ohira'nın yeni kurulacak hükümet işbaşına gelinceye kadar görevde kalacağını belirttiler. 


Başbakan Ohira geçen ay partisinin oylarını artırmak için genel seçim istemişti. 
Ancak seçim sonuçlarında 


umduğunu bulamamış ve tek başına iktidara gelecek kadar oy alamamıştı. 


İsrail ile 


istedi 


© Basra Körfezi ülkeleri "Birleşik Arap | Devletleri Federasyonu" kurulması için çalışmalara başladı e 4 Filistinli gerillanın İsrail ajanı tarafından sorguya çekildiği haberi resmen 


doğrulandı 


BM Genel Kurulunda bir konuşma yapan Avusturya Başbakanı Bruno Kreisky, tüm ülkelerin Filistin Kurtuluş Örgütünün (FKÖ) tanımasını istedi. 

Kreisky Orta Doğuda barışa FKÖ arasında arabulucu olmaksızın, görüşmelerin başlamasının zorunlu hale geldiğini bildirerek, her iki tarafın da görmesi gerektiğini 


BM/BEYRUT 


varılması 


söyledi. 

Kreisky, Orta Doğu' 
da barış için FKÖ 'nün,İsçail'in devlet olarak varlığını tanıması ve İsrail'in de.FKÖ gerçeğini kabul etmesi gerektiğini ileri sürdü. 

"BİRLEŞİK ARAP 
DEVLETLERİ 
FEDERASYONU" 

Öte yandan Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah El Ahmet Es-Sabah, Basra Körfezi ülkelerinin "Birleşik Arap Devletleri Federasyonu" kurulması için çalışmalara başladıklarını açıkladı. 

Önceki gün bir basın toplantısı düzenleyen Es-Sabah, kurulması düşünülen Federasyonunun 
ABD'yi model olarak alacağını söyledi. Federasyon içinde yer alan ülkelerin iç işlerinde bağımsız olacağını, ancak dış politika, savunma ve petrol konusunda Federasyonun yetkili olacağını kaydetti. 

Hürmüz Körfezinin savunmasına ilişkin olarak geçtiğimiz günlerde Suudi ' Arabistan, Kuveyt, Bahreyn, Katar, Ummüân ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanları arasında yapılan toplantıda,konunun gündeme getirildiğini belirten Es-Sabah, konunun önümüz deki günlerde ayrıntılı biçimde ele alınacağını açıkladı. 


BAVYERA'DA 
TUTUKLU FİLİSTİNLİ GERİLLALARI 
İSRAİLLİLER 
SORGUYA ÇEKMİŞ 


Bu arada Bavyera'da tutuklanan 4 Filistinli gerillanın, bir İsrail ajanının yardımıyla sorguya çekildiği haberi resmen _ doğrulandı. 


"Der Spiegel" dergisi- nin açıklamasından bir gün sonra basın toplantısı düzenleyerek olayı dağrulayan Bavyera Valisi Josef Straus, İsrail ajanlarının sorguya katılması konusunda Bavyera yetkililerinin hiçbir sorumluluğu ve çıkarı bulunmadığını söyledi. Olayın tamamen Federal Güvenlik Örgütünün sorumluluğu altında olduğunu belirtti, 


Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanlığı Kanada hükümetinin Tel-Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs" e alma kararını rafa kaldırmasını üzüntüyle karşıladıklarını açıkladı. 


Hatırlanacağı üzere Kanada, Tel-Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayı kararlaştırmış, Arapların tepkisi üzerine bu kararından vaz geç- 


AFGAN 
GERİLLALARI, 
400 ASKERİ 

DAHA 
SAF DIŞI ETTİ 


İSLAMABAD 
Ravalpindi'de yayınlanan bir gazete, Afgan gerillalarının Bedekşan kentinde meydana gelen çarpışmalarda 100 hükümet askerini öldürdüklerini haber verdi 


Gazete sınır ötesinde- ki gerilla kaynaklarından aldığı bilgilere dayanarak verdiği haberde, Moskova yanlısı o Afgan rejimine bağlı 700 askerin de esir alındığını belirtti. 

“Cemiyeti İslami" (Afganistan İslam Cemiyeli) örgülü ise yaptığı açıklamada, ölen askerler arasında 1 tuğgeneral, l albay ve 2 binbaşının da bulunduğunu kaydetn 
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> örse çekiç 


Gülay Göktürk 


MESS Sözleşmesi (3) 


Bundan önceki yazılarımızda, metal işverenlerinin büyük grup sözleşmesine uzlaşmaz görünen bir tutum içinde girdiklerini, Maden-İş Yönetiminin büyük zaaflar içinde olduğunu ve sözleşmeye güçsüz bir şekilde oturduğunu, maden işçilerinin ise büyük bir güvensizlik içinde olduklarını yazmıştık. 

Hiç şüphe yok ki, maden işçileri bu güvensizliklerinde yerden göğe kadar haklıdırlar. Mücadeleciliklerini, kararlılıklarını defalarca göstermiş olan bu işçi kitlesi için böylesi önemli İ bir mücadeleye bu ihanet örgütünün sultası altında girmek en büyük şanssızlıktır. İşçilerin çoğunluğu da farkındadır ki, bu revizyonist zincir altında MESS'e ya da bir başka işveren örgütüne karşı bir zafer kazanmak kolay değildir. MESS'e karşı bir zafer kazanılması, ancak ve ancak TKP'li çetenin yıkılması ile mümkün olabilir. 

Bütün bunlar doğrudur. Ancak bütün bunlar doğru diye, ve bu 30 bin maden işçisinin bugünden yarına TKP'li çeteden kurtulup doğru bir önderlik yaratmaları da mümkün olmadığına göre, ne yapılacaktır? Nasıl olsa satacaklar diye bir kenarda oturup beklenecek midir? Ya da yeni bir macera, yeni bir ihanet tezgahlanmasına, yine geçen defaki gibi bazı siyası hesaplara alet edilmesi ihtimaline seyirci mi kalınacaktır? 


"ibette hayır. Maden işçileri, işverenlerin iş- 


Bayramı grevde geçirecek olan Kevser ve Hacı İdris Çavuşoğlu adlı gemilerde çalışan toplam 16 işçi 17 
Eylül günü greve çıkmışlardı. Ne bayram izinleri vardı ne de başka bir sosyal hakları. Daha güzel bayram lar için Denizkum-İş Sendikasında örgütlenmelerine patron karşı çıkınca, grev bayrağını geminin direğine çektiler. 


İlk'kez özel bir gemide 1,5 aydır grev uygulayan gemi mürettebatı: 


"Grev boyunca et yemedik” 


© Bu bayram günü çocuklar 


© Mahalleli patlak borudan fışkıran suyun etrafa fazla yayılmaması için üzerini tahtayla örttü. 


MALTEPE HALKI 
BAYRAMI SUSUZ GEÇİRİYOR 


Valsler ülkesindeki sefalet tablosu. 


gi ücretlerini sınırlamak, ekonomik buhranın bekliyordur, babam Avusturya'daki Türkiyeli isciler 

yükünü işçilerin sırtına yıkmak için fırsat kol- gelecek diye ya 

ladıkları bir sırada, bu siyasetin önderliğini ya- í 5 à 
| pan bir örgüte karşı elbette pasif bir tutum ala- Ama biz İSTANBUL(ÖZEL) ması ve suların akmaması semt sakinlerini telaşa 

mazlar, almayacaklardır. Ayrıca söz konusu o- grev boyu nca Maltepe'de bir süre önce patlayan su borusu, düşürdü. Öte yandan suların boşa akıp israf olması, 
| lan aynı zamanda 30 bine yakın işçi ailesinin iki Bayram iznine girildiğinden onarılamadığı için (Ortalığı çamur içinde bırakması da ayrı bir sorun 
yıllık ekmek parasıdır, çoluk çocuklarının nafa: buradan Maltepe sakinleri bayramı da susuz geçiriyor. Oldu. Bu durumdan rahatsız olan semt sakinleri 
| adin ayrılmayacağız Bayram temizliği nedeniyle suya en çok ihtiyaç Zaen sular arada bir SİNDE Biz ona da razı ol- 
| Burada mesele, ağır şartları ve zaafları bil- 4 FRENI duyulan bir zamanda, patlayan borunun onarılma- duk. Bayramda susuz ne ederiz?" dediler. 


mek, ama bu zaaflara ve ağır şartlara rağmen yapılabilecek herşeyi yapmak, en etkili mücadelenin yolunu bulmaktır. Bugün, maden işçileri için yapılması gereken şey, MESS'i bu tavizsiz tutumundan geri adım attırabilmek ve bu şartlarda mümkün olan en iyi sözleşmeyi yapabilmek için bütün gücünü ortaya koymaktır. 

Bu ne demektir? 

Bu, herşeyden önce, TKP'li yönetimin bu mücadeleyi de diğeri gibi sonu olmayan yerlere sürüklemesi, ya da kapalı kapılar ardında sessiz sedasız satıvermemesi için her seviyede mümkün olan en sıkı denetimi kurmak demektir. 


Bu, TKP yönetimin mücadele icinde ortaya çıkan ülüklerine, zararlı her tutumuna ve her türlü ihanet ihtimaline karşı sürekli uyanık olmak ve zamanında müdahaleye hazır olmak demektir. 


Bu, maden işçilerinin mümkün olan her yerde insiyatifi ele geçirmek ,ipleri ele almak ve ihanete fırsat vermemek üzere çalışması demektir. 


Kısacası bu, MESS sözleşmesi boyunca sü- 


, rekli uyanıklık, sürekli denetim ve sürekli müca- 


dele demektir. 

Bütün bunları yapabilmek için hiç bir fırsatı kaçırmamak, revizyonistlerin göz boyamak için tanıdıkları her demokratik hakkı sonuna kadar kullanmak, imkanları zorlayarak mücadelede etkin bir şekilde yer almaya çalışmak gerekir, Revizyonistler döne döne demokratik olaçaklarını vaadediyor, TSK'lar vs, kuruyorlar. Öyleys bu imkan kullanılmalıdır. Onlar bu komiteleri göstermelik organlar haline getirmeyi planlıyorlar, İşçiler ise, bu organları işletmeye ve ciddi birer denetim aracı haline getirmeye çalışmalıdır. Onlar bu komiteler aracılığıyla yeni insanlara çengel atmayı ve yeni kadrolar yaratmayı umuyorlar. İşçiler ise bu komiteleri Daysallara karşı birer mücadele organı haline getirmelidir. 

Kısacası, Daysalların işçilere karşı uyguladıkları her taktiğe karşı bir taktikle çıkarak, onların silahlarını onlara karşı çevirerek, olumsuz şartlar karşısında yılgınlığa kapılmadan ve olumlu her şartı iyi değerlendirerek bu mücadele içinde belli başarılar kazanmak mümkündür. 

Unutulmamalıdır ki, 2. MESS. Sözleşmesi, Maden-İş'in son birbuçuk yılda girdiği çöküş sürecinde yeni bir aşama, bir dönüm noktası olacaktır. Geniş işçi tabanı, TKP'nin işçi düşmanı ve vatan haini yüzünü, bu mücadele içinde bir kere daha tanıyacak ve bu çeteye karşı verilen mücadele içinde biraz daha bilinçlenecektir, Sınıf mücadelesinin keskinleştiği böyle günler, geniş yığınlar için en iyi eğitim günleridir. İşçi önderleri, bu eğitim günlerini iyi değerlendirmeli ve bu mücadele içinde en geniş tabana gerçek çıkış yolunu kavratmaya tabanm yönetimle olan hesaplaşma sürecini kısaltmaya çalışmalıdır. 


Bugünün görevi, MESS'e karşı gerçek ve kalıcı başarının ancak bu çetenin sultasından kurtulmakla mümkün olduğunun bilincinde olarak, bu şartlarda mümkün olanın en iyisini ve en etkilisini yapmak için mücadele etmektir. 


“Şu anda grev olmasaydı, hepimiz bayramda evimize, memleketimize gidecektik. Şimdi çocuklar bekliyordur, babam gelecek diye. Ama biz burada grevdeyiz, grev sürdükçe de ayrılmayacağız." 

Bugün bayram. 

Kimileri kurban kesmekte, temiz pak giyin- 


miş eş-dost ziyareti yap- 


makta... - 


Kimileri ise, yukarıda- ki sözleri söyleyen Kevser ve Hacı İdris Çavuşoğlu gemilerindeki işçiler gibi, üzerlerinde grev önlükleri işyerlerinde nöbet beklemekte. Ailelerinden uzakta geçen bir bayramın burukluğu ile çetin bir mücadelenin onuru iç içe geçmiş... 


Gerçi gemi mürettebatının yatağı da yorganı da gemidir. Gün 24 saat ayrılamazlar gemi- den, çalışırlar. Haftada bir kez ancak eve gidebilirler, Yani gemici, ayrılığa ve hasrete alışmış adamdır. 


Ancak... Bugün bayram. Çoluk-çocuk evde sevinmek ister. 

“Bir çocuk ayakkabısı 600-700 lira" diyor grevci işçilerden en yaşlı olanı. "'Nasıl, neyle alacaksın?" 

Bir diğeri ekliyor: 

"Kendine veya ailene giyecek birşeyler alsan binlerce lira para. Elbiseler ateş pahası. Hiç bir şey almadık, alamıyoruz. 

Şeker fiyatlarını soruyoruz, 'Bilmiyoruz. 
Her şeyden mahrum kaldık" diyorlar. 


Ya et? Çünkü Kurban Bayramı bir bakıma et demek. 

“Grevin sürdüğü bir buçuk ay boyunca et yemedik." 

Grev önlüklü genç işçi, "Fakat" diyor, 
“Komşu gemide kurban kesilecek, biz de et yiyeceğiz." 


Bir gemıcı Yazdığı Şiir- den iki mısra okuyor: 


"Gitmekle biter mi gemicinin yolu 
"Durmadan kürek çeker yorulmaz kolu" 


Evet, (o "yorulmayan kollar" bir bayramı işte böyle karşılıyor! 


6428 işçi bayramı grevde geçiriyor 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Kurban Bayramını 85 
işyerinde çalışan 6 bin 
428 işçi grevde geçiriyor 
Grevci işçilerin işkollarına dağılımı şöyle: Madencilik ( işkolunda 2 işyerinde 39 işçi, Petro-kimya (o işkolunda 
1 işyerinde 160 işçi, Gi- 


da işkolunda 31 işyerm- de 570 işçi, Tekstil işkolunda 5 işyerinde 998 
işçi, Deri işkolunda 4 işyerinde 210 işçi, Kağıt işkolunda 1 işyerinde 
208 işçi, Basın işkolunda 2 işyerinde 230 işçi, Lastik işkolunda 1 işyerinde 290 işçi, Çimento ve Toprak işkolunda 
4 işyerinde 6428 işçi, Me- 


tal işkolunda 6 işyerinde 1183 işçi, Enerji işkolunda 1 işyerinde 6 işçi, Büro işkolunda 6 işyerinde 232 işçi, Taşımacılık işkolunda 3 işyerinde 170 işçi, Konaklama ve Eğlence işkolunda 11 işyerinde 817 
işçi, Genel Hizmetler işkolunda 7 işyerinde 686 
işçi grevde bulunuyor. 


M 


NERDE BİZİM GECEKONDULAR— Avusturya'ya cenneti bulmak için 


giden işçiler Türkiye'deki gecekonduları bile arıyor. İşte oturdukları evin dıştan görünüşü, Bu harap evin her bir odasında bir Türkiyeli işçi kalıyor. 


Kaçak çalışma korkusu ve bulunmayan cennet 


Türkiyeli turist işçiler Avusturyalı patronlar için kriz sırasında kapıya konan ve tatlı karlar getiren bir kitleyi oluşturuyor 


Behman Menteşoğu 


Avusturya'dakı işçilerimizin durumunu daha iyi kavramak için Awusturya'nın durumuna da kısaca değinmekte. yarar var, 

Avusturya Avrupa'nın diğer gelişmiş ülkelerine göre ikinci sırada kalan bir ülke. Ekonomisi büyük ölçüde Alman tekellerine bağımlı. Avrupa'daki ekonomik kriz ve dalgalanmalar ve dönem dönem ön plana çıkan işsizlik sorunu ,Avusturya'ya daha fazla yansıyor. İş güvenliği için mücadele Avusturya işçi sınıfının baş talepleri arasında. Türkiyeli işçilerin böyle kriz dönemlerinde fabrikalardan çıkarılanların başında geldiği de bilinen birşey 


Turist isçi ticareti 


Avusturya'da işverenlerin bu istik- 


rarsızlığa karşı bir güvencesi var: 


Türkiyeli turist işçiler! 

Evet, Orta Çağın büyük karanlık binaları, kiliseleri, şâtoları, sarayları ve zindanları ile simgeleşen Viyana' ya hayal ettikleri bir cenneti aramaya gelen Türkiyeli işçiler kapitalizmin agımasız çarkının savunmasız esirleri oluyorlar. 

Avusturya'daki işçilerimizin toplam sayısı aileleri ile birlikte 30 bine yaklaşıyor. Bu rakamın 10 bin kadarı Viyana'da yaşıyor. Ve bu işçilerin yüzde 90'a yakını Avusturya' da kaçak olarak calışan turist işçiler. Avusturyalı şatronlar işçilerimizi kendi diledikleri sürece çok düşük ücretlerle çalıştırıyor ve gene diledikleri zaman silkip atıyorlar. 
İşçilerin atılmaya karşı hiç bir gü- 


vencesi yok. 


En küçük bir itiraz karşısında işverenler derhal polisi çağırıyorlar ve "'kaçak işçi" ilk uçakla Türkiye" ye postalanıyor veyapostalanmatehdidi altında oradan uzaklaşmak zorunda kalıyor. Bu konuda Avusturya polisi ile Avusturyalı işverenler arasında sessiz bir işbirliği var. 


Turist işçilerin kaderi 


Avusturya'ya çalışmaya giden işçilerimizin büyük çoğunluğunu ise Türkiye'nin en geri kalmış bölgelerinden gelen topraksız veya az topraklı köylüler oluşturuyor. Yurt dışına çıkmadan önce elindeki bütün varlığı yurt dışına çıkabilmek için harcayan bu insanlar için geri gönderilmek bütün kötü şartlara rağmen korkunç bir kabus oluyor. Bu 


yüzden Avusturya'nın en pis, en zor işlerinde sessizce çalışmaya mecbur oluyorlar. Türkiyeli işçileri Avusturya pazarına satan şebekelerin .kolları ise Türkiye'den Avusturya' ya kadar uzanıyor. Bu şebekenin ticaretinden Avusturya resmi makam görevlilerinden, milletvekilleri- ne ,hakimlerine kadar pay alanlar bulunuyor. 

Türkiye'den giden işçilerimiz Avusturya'daki yabancı işçiler arasında da alt kadrmelerde yer alıyorlar. Türkiye'deki gecekondu bölgelerinden bile daha geri ve pis evlerde barınmak zorunda kalan işçiler arasında Türkiye'yi arayanlar az değil. Bu evlerde rutubetten romatizmaya tutulan ve bir avuç güneşe hasret kalan işçilerimizden biri şöyle diyordu:"Köyümüz tezek kokardı ama bu kadar pis değildi. 

Avusturya'nın izbe mahallelerinde barındırılan, gittikleri resmi daire kapılarından kovulan ve dil bilmedikleri için ya simsar tercümanların eline düşen, ve haklarını dahi aramaktan yoksun bulunan işçilerimizle Türkiye Konsolosluğu da yeterince ilgilenmemektedir. 

Emeklilik, çocuk parası ve diğer sosyal haklar yasal yollardan aranamadığı için Avusturyalı patronların cebine kâr kalmaktadır Türkiye hükümetlerinin bu durumun düzelti|- mesi için şimdiye kadar yaptığı vaadler yerine getirilmemi$tir. 


Ya çocuklar 


Bir de çocuklar var. Avrupa'nın diğer ülkelerinde de Türkiyeli çocukların durumu içler acısıdır, ama hiç bir ülkede küçük vatandaşları: mız bu derece sahipsiz bırakılma: mıştır. Avusturya,çocukların eğitim durumu açısından okul ve öğretmen sayısı olarak da diğer ülkeler- den deridir 

Bütün bu sorunlar yetkililerce şüphesiz bilinmektedir, ama şimdiye kadar bunların çözümü için ciddi en küçük bir çaba bile harcanmamıştır. Valsler ülkesinde turist işçilerimizin çizdiği sefalet tabloları Avrupa'nın göbeğinde sürüp gitmek tedir. Çok kısa çizgilerle değinebildiğimiz bu durumu ilerde daha ayrıntılı bir şekilde ele alacak ve Avusturya'daki turist işçi şebekelerinin işleyişini daha geniş bir şekilde sergileyeceğiz. 


BİTTİ 


Giresun' da fındık kabuğu 
90 liraya 
yükseldi 


GİRESUN (AA) 


,, Giresun'da halkın büyük bir çoğunluğunun yakacak olarak kullandığı fındık kabuğu fiyatları soğukların başlamasıyla birlikte anormal şekilde yükseldi. Belediyenin 23 lira rayiç koymasına karşın bir çuval fındık kabuğu 90 liraya sa tılıyor. 


Fındık kabuğu fiyatlarındaki artışa, Fiskobirlik'in yeterli düzeyde fındık alamaması ve karşılığın- da halka yeterli şekilde kabuk vermemesinin yolaç tığı ileri sürülüyor. 


Meyve sebze satışından yılda 
sadece 60 
milyon dolar döviz sağlanıyor 


ANKARA 


Gıda Tarm ve Hayvancılık Bakanlığı, Meyve Sebze Genel Müdür Xardımcısı Mahmut Uslu, ülkemizin . meyve ve seb- ge dış satımından yılda 
50 milyon dolar kazandığını açıkladı. 


Uslu açıklamasında, komşumuz Yunanistan'ın bu sektörden yılda yaklaşık 300-500 milyon dolar kazandığını belirterek, bu sektörde pazarlama koşullarında gerekli organizasyonu kuran İsrail'in ise, yılda 1,2 milyar dolar döviz kazan- 
«dığını vurguladı. 


Ülkemizde meyve ve sebze dış satımından kazanılan 60 milyon doların yalnız satsumasından üzüme, patatesinden domatesine kadar her türlü ürün üretilen Ege bölgesinin potansiyelinin bile kullanılmadığı gerçeğini gözler önüne serdiğini söyleyen (o Uslu,'Potansiyelimiz var edebiyatı- nın bırakılarak, somut projelerin hazırlanıp uygulanmasına geçilmesinin zamanının gelmiş ve geçmekte olduğunu görmekteyiz"' dedi. 


İSTANBUL (ÖZEL) 


Bulgaristan'da düzenlenen 8. Dünya Sağırlar Kongzesi ve Dünya Güzel Sanatlar Yarışmalarında, dereceye giren sağır ve dilsiz sanatçılarımızın ödülleri,dün DGSA Konferans Salonunda düzenlenen bir törenle kendilerine verildi. 


Ödül töreninde bir konuşma yapan Türkiye Sağır ve Dilsiz Dernekleri Milli Federasyonu Yöne- 


tim Kurulu üyesi Ömer 


Altıntaş, 54 ülkenin katıldığı yarışmalarda, Türk sanatçılarının ka- 


zandığı başarının önemini vurguladı. Ömer Altıntaş, yarışmalara 8 yapıtla katıldıklarını, Pandomim dalında Levent Beşkardeş'in dünya üçüncüküğünün Varna'da açıklandığını, ancak diğer sanatçılarımızın ödülleri- nin 3 ay sonra bildirildiğini söyledi. 

Daha sonra sanatçıla- 


Sağır ve dilsiz sanatçılarımız ödül töreninde görülüyor 


Sağır ve dilsiz sanatçılarımızın uluslararası başarısı 


Pandomim ve resim dalında iki dünya üçüncülüğü kazanan sağır ve dilsiz sanatçılarımıza ödülleri verildi 


rımıza törenle ödülleri verildi. Pandomim dalında bireysel sıralamada dünya üçüncülüğü alah Levent Beşkardeş'e aynı zamanda fotoğraf dalında da "Altın Gibi İstanbul"' adlı yapıtından ötürü teşvik ödülü verildi. 
Ertan Sertöz ise, resim dalında "Peysaj" adlı yapıtıyla, yine dünya üçüncülüğü, Hayriye Yamanlar da elsanatları dalında teşvik ödüllerini aldılar. 


Londra Astaltında üçüncü üst geçit 


yayaların hizmetine açıldı 


İSTANBUL (ÖZEL) 

Londra Asfaltı üzerinde Tınaztepe'de bir süre önce yapımına başlanan üst geçit, yayaların hizmetine açıldı. 

Londra Asfaltma çıkan otoların 


sürat yapması ve karşıdan karşıya geçen vatandaşlara çarpması ölümlere neden oluyordu. Yeni yapılan üst geçitle, Merter ve Cevizlibağ geçitleriyle beraber Londra Asfaltın- da geçit sayısı üçe yükseldi. 


31 Ekim 1979 
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Eskişehir” de bir kişi öldürüldü 


HABER MERKEZİ Eskişehir'in Sarhöyük Mahallesinde gece meydana gelen olayda sol eğilimli bir kişi tabancayla öldürüldü. 

Ahmet Çınar adlı şahıs, evine giderken kimliği belirlenemeyen kişilerin açtığı ateşle ağır yaralandı ve kaldırıldığı, Devlet Hastanesinde kurtarılamayarak öldü. 

İlgililer, cinayetin, önceki gün öldürülen Halis Öztürk adlı sağ eğilimli işçiye misilleme olarak işlendiğini öne sürdüler. 


Bayrampaşa'da korsan mitin e en 
64'ü gözaltına alındı 


Bayrampaşa'da dört gün önce meydana gelen 

altı kişinin ölümü ve altı kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kahve baskınını protesto etmek gerekçesiyle saldırının meydana geldiği caddede yürüyüşe geçen yaklaşık 
400 kişilik bir grup güvenlik kuvvetlerince dağıtıldı. Güvenlik kuvvetleri göstericilerden biri kız, diğerleri erkek olmak üzere 64 kişiyi gözaltına aldı. 

Kahve baskınını protesto etmek gerekçesiyle kalabalık bir grubun ani- den yürüyüşe geçmesi çevrede paniğe yol açtı. 

Gözaltına alınanların Bayrampaşa Kışlasına götürüldüğü öğrenildi. 

TOPKAPI'DA 
BOMBALIPANKART 


Topkapı kavşağına asılan bombalı pankart da güvenlik kuvvetlerince patlatılarak etkisiz hale getirildi. 

Topkapı kavşağında 
Trakya Garajı yakınına asılan ve üstünde "Bayrampaşa katliamının sorumlusu ÜGD ve MHP'li faşistlerdir"' yazılı pankart bomba imha ekiplerince indirildi 


Tarsus'da bir kahvehaneye yaylım ateşi açanlar 
10 yaşındaki bir çocuğu 
ağır yaraladılar 


Tarsus Fevzi Çakmak Mahallesinde dün bir kahveye kimliği belirlenemeyen kişilerce motosikletten ateş açıldı. Bu sırada 
evine gitmekte olan 10 
yaşındaki Ali Yıldırım atılan kurşunlardan ağır yaralandı. 

Öte yandan aynı gece Durmuş Akkuş adlı avukatla, Cumali Bursöken' in evleri kurşunlandı. Olaylarda ölen veya yaralanan olmadı. 


Ankara'da 7 kişi yakalandı 


A..kara'nın o Yenimahalle semtinde bazı olaylara karıştıkları belirtilen 


biri kız, yedi kişi yakalandı. 

Emniyet Basın Bürosundan yapılan açıkla- 


maya göre, Yenimahalle Halide Edip Adıvar Lisesi öğrencisi Yalçın Özkaya sağ görüşlü Ragıp Tüzün'ü yaralamaktan dolayı yakalandı. Yakalanan Yalçın Özkaya'nın sorgusu sonucu Bektaş Aslan, Nazım Şahin, Nermin Er' in evlerinde yapılan aramada üç adet dinamit lokumu, iki adet tabanca, altı adet şarjör ve mermiler ele geçirildi. Ayrıca Ergin Gebeoğlu ve Veysel Işık'ın evlerinde yapılan aramada da bir tabanca ele geçirildi. Emniyet açıklamasında sanıkların Dev-Yol adlı örgüte üye oldukları belirtildi. 


Ümraniye katliamı ile ilgili olarak aranan bir kişi yakalandı 

Geçtiğimiz mart ayında İstanbul'un Jmraniye semti sinde beş işçinin öldürülmesi olayı ile ilgili olarak aranan Erol Bektaş Ankara'da yal alandı. 

Sahte kimlik kullandı- 
A ileri sürülen Bektaş stanbul'dan gelen güvenlik görevlilerine teslim 


edildi 
Gönen” de 


Balıkesir'in Gönen İlçesinde MHP ilçe binası önceki gün kurşunlandı. 
Polis olayla ilgili olarak Erdoğan Arabacı isimli genci gözaltına aldığını ve iki kişinin arandığını açıkladı. 


Artvin Cezaevinden 
15 tutuklu ve 
mahkum kaçtı 


Artvin Cezaevinden onceki gece sabaha karşı 15 
tutuklu ve mahkumun önceden açtıkları anlaşılan 15 metrelik bir tünel- den kaçtılar. 

Cezaevinden kaçan mahkumların Sefer Ayna,Kamil Güneş, Necmi Karagülle, Fevzi Arzu, Yaşar Gündoğdu, Naci Özkan, Mehmet Korkmaz, Adnan Köşklü, Kemal Aytekin, Pertev Aksakal, Mahir Civelek, Alaattin Karlar Özgünç Tuncay, Orhan Taştan ve Salim Önal oldukları belirlendi. 

Kaçan mahkumlardan Alaattin Karlar ile Mehmet Kormaz'ın adam öldürmek suçundan müebbet hapse hükümlü oldukları öğrenildi. 


Askeri jeep uçuruma yuvarlandı 

Acıpayam Kaymakamı ile 

ilçe Jandarma Komutanı yaralandılar 


Kazada, bir kız çocuğu öldü, 
5 jandarma eri yaralandı 


DENİZLİ(THA) 
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, içinde Acıpayam Kaymakamı ve İlçe Jandarma Komutanı ile beş erin bulunduğu askeri cip, bir minübüsü sollamak isterken önüne çıkan Emine Bahçe adlı çocuğa çarparak şarampole yuvarlandı. Kazada, cipin ezdiği « kız çocuğu öldü. Kaymakam ve Jandarma Komutanı ile beş jandarma eri çeşitli yerlerinden yaralandılar. 
Alınan bilgiye göre, içinde Acıpayam Kaymakamı Fahri Işıksız ve İlçe Jandarma Komutanı 


Üsteğmen Şükrü Samsun ile beş jandarma erinin bulunduğu on kişilik askeri cip, dün saat 14.00 
sıralarında o Acıpayam'ın Kırcaköy Bayram yeri mevkiinde durmakta olan bir minübüsü sollarken, önüne çıkan Emine Bahçe adlı altı yaşındaki çocuğa çarparak öldürdü. Bu arada askeri cipde şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan Kaymakam, İlçe Jandarma Komutanı ve beş jandarma eri hastaneye kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyiye gittiği bildiriliyor. 


1 Mayıs Mahalle- 


Komandoların cezaevine silah sokarak isyan 


a 


alma 


a kalkışmaları üzerine Paşaka- 


pisi Cezaevinde geniş güvenlik önlemleri alındı. (Fotoğraf: AYDINLIK) 


Paşakapısı Cezaevinde isyan cikaran komandolar hakkında soruşturma açıldı 


İSTANBUL (ÖZEL) 


Paşakapısı cezaevinde 


isyan çıkaran komandolarla ilgili soruşturma açıldı. İsyandan sonra dün cezaevinde yapılan genel aramada 


önceki gün 


bir tabanca ve sopa demir çubuk- tı. 


ANL 


v AISINA SON 


7 JOYA HA 


T 


ri 


İGD'lilerin Çemberlitaş'taki bir caminin duvarına astıkları, bomba süsü verilmiş pankart 


çevrede tedirginlik yarattı. (Fotoğraflar: AYDINLIK) 


/GD'liler Çemberlitaş'a bombalı süsü verilmiş “pankart astılar — 


İGD'liler İstanbul'un Çembetlitaş semtindeki Köprülü Cami duvarına uçlarında bomba süsü verilmiş kutular bulunan 
Üzerinde İngilizce ve Türkçe olarak, "Silahlanma yarışına son. NATO'ya hayır" yazılı pankartı asanlar kaçtıktan sonra olay yerine gelen güvenlik kuvvetleri çevrede geniş önlem aldılar. Bomba imha ekibi pankartın ucuna asılı kutuları açtıktan sonra pankart indirildi. Bomba süsü verilmiş kutuların içinden ilaç şişeleri çıktı. Çıkan ilaçların vitar. | 


lar bulundu. Bilindiği gibi isyan, bayramdaki görüşme zamanlarının açıklandığı sırada tutuklu komandolardan Yusuf Arpacık'ın cezaevi savcısına ateş açmasıyla başlamış- 


İSTANBUL (ÖZEL) 


pankart astılar. 


Bomba süsu verilmiş paketlerden piyasada bulunmayan vitamin hapları çıktı. 


————— 


hapları olduğu belirlendi. 


Kızılay Haftası başladı 


eDemir: Kan konusunda incelemeler sürüyor 


ANKARA (ÖZEL) 
Kızılay Haftasının başaması nedeniyle basın toplantısı düzenleyen Gehel Başkan Kemal Demir, kan meselesine de değindi. Şüpheli kanların taimamının Kızılay'a âit oladığının anlaşıldığını ööyleyen Demir, "incelemeler devam etmektedir" dedi. 

"İncelemenin sonucunu ve olayın aydınlığa çıkmasını beklediklerini" de söyleyen Demir "Bu şüpheli kanlarda süre geçmesi, grup hatası, etiket hatası gibi bir durumun da bulunmadığı'nın anlaşıldığını öne sürdü. 

Demir şöyle konuştu: “Eğer kusur var ise ve bu kusur hangi görev kesiminde ise, bunun müeyyidesinden elbette ki kurtulamayacaklardır. Bizim korumaya çalıştığımız sorumluluğu olanlar degil, Türk Kızılay'ının saygınlığıdır." 

Kızılay binasının eski yerinde yapılmasına ilişkin olarak güçlüklerin ortadan kalktığını da söyleyen Demir, bu konuda proje yarışmalarının s0- nuçlanmak üzere olduğunu ve en kısa sürede bina- nın inşasına başlamayı amaçladıklarını açıkladı. 


Kizilay Genel Başkanı KEMAL DEMİR 


Bir süre röntgen filmi sıkıntısı 


çekilmeyecek 


ANKARA (ÖZEL) 
Kızılay'a 4 aylık ihtiyacı karşılayacak oranda röntgen filmi geldiği ve dağıtıma başlandığı bildirildi. 1 milyon 91 bin 
126 dolarlık olan röntgen filmlerinin 46bin 315 
kutu olduğu, 4 milyon 
702 bin 485 dolarlık 
128 bin 239 kutu röntgen filminin de ihalesi- nin yapıldığı açıklandı. 
Kızılay Genel Başkanı Kemal Demir'in yaptığı açıklamaya göre, ihalesi yapılan filmler de partiler halinde gelecek ve bir yıllık ihtiyacı karşılayacak. 


100 bin ton pamuk elde kalacak 


İZMİR (THA) 

Pamuk dışsatım fiyatlarının sürekli dalgalanması ve iç piyasa ile dış piyasa arasında büyük fiyat farkı bulunması nedeniyle 100 bin ton pamuğun elde kalabileceği öne sürüldü. , 

İzmir: İhracatçı Birliğinden edinilen bilgiye göre,iç piyasa fiyatlarının yüksek olması, dışsatımı engellerken, 
pamuk dışsatımının 70 
liradan yapılması halinde dışsatımda yeniden canlanma olabileceği iddia edildi. 


İhracatçı çevreler bu başvurularından şimdiye dek olumlu yanıt alamadıklarını da kaydettiler ve fiyatların yeniden dülenmemesi» halinde 100 
bin ton pamuğun ellerin- 


tör; 


Birkaç gün önce 1,6U dolar olan dışsatım fiyatının 1,61 dolara yükseldiğini belirten ihracatçı çevreler, pamuk fiyatlarının yeniden düzenlenmesi için Ticaret Bakanlığına başvuruda bulunduklarını söyledi. 


Sabun üretiminin daha kârlı olması yağ darlığına neden oluyormuş 


ADANA (THA) 

Yağ sıkıntısına yeni bir neden daha bulundu. 
Toptan Gıda ve Kantariyeciler Derneği Başkanı Mehmet Aydemir, yağ sa- 


Otobüs yokluğundan günde bir iki çocuğun can vermesi üzerine yurttaşların elbirliği ile yaptırdığı ilkokul. 


Ankara PTT evleri belediye 


Bir odacı, “Çöpü Samsun yoluna döküyorum. Asfalttan yabancı biri geçeceği zaman, ya da bir çöp urabası geçerken vicdanı elvermezse alıp döküyor. Yoksa dökülen çöplerin "devlet yolunun" ortasında aylarca durduğu olur" diyor. 


hizmetlerinden mahrum 


FÜSUN İKİKARDEŞ 


Ankara PTT evlerinde oturan 4 bine yakın yurttaş, belediye hizmetlerinden mahrum. Burada oturan yurttaşlar, ''Bugüne kadar kanalizasyon, otobüs ve yol vs. gibi ihtiyaçlarımız için belediyeye defalarca dilekçeyle başvuruda bulunduk, hepsi de sonuçsuz kaldı" diyor. 


PTT evlerinde bir kanalizasyon borusu bulunuyor. Buda, 1973 yılında halktan toplanan 250' şer liralarla döşetilmiş. 
Aynı şekilde, okul sorununu da semt sakinleri kendi çabalarıyla kısmen 


çözebilmişler Otobüs olmaması yüzünden her yıl bir iki öğrencinin trafik kazası geçirip can vermesi üzerine mahalle halkı kendi o katkılarıyla bir ilkokul yaptırabilmişler. 


29 yıl önce kurulan 
PTT evlerinden bir yurttaş, "Eşek bile geçmeyen yerlere asfalt döktüler, bizim burada hâlâ asfalt yok. Bir tane yaptılar, onu da keşke yapmasalardı, gürültüsünden başka bir faydası yok. Ne otobüs, ne dolmuş geçiyor." diyor. 


Mahalle halkının bir sorunu da otobüs. Burada cturan yurttaşlar, 


işine gidip gelebilmek için her gün en az iki buçuk kilometre yol teperek ancak otobüs durağına varabiliyorlar. 


KAYIP— Nüfus hüviyet cüzdanımı kaybettim. 
Yenisini alacağımdan eskisi hükümsüzdür. 

Kamil CÖMERT 


KAYIP— Nüfus hüviyet cüzdanımı ve sigorta kartımı kaybettim. Yenisini çıkaracağımdan hükümsüzdür. 

Cumali YURDACAN 


nayi ile sabun sanayi arasında denge kurulmasını isteyerek, yağ hammaddesinin sabun sanayisine kayması önlenmezse vatandaşların yağla yıkanacaklarını söyledi. 


Toptancı tüccar ve bakkalların o karaborsacı olmadıklarını ve sıkıntı- nın bu kesim tarafından yaratılmadığını savunan Mehmet Aydemir, şu anda bölgede yağ bulunmadığını ifade etti ve fabrikaların tutumundan yakındı, Aydemir daha sonra şunları söyledi: "Bazı fabrikalar var ki sıkıntısı çekilen malı satarken malın parasını peşin istemektedir. Bu peşinatı da iki ay önceden ödemek gerekiyor. Ticaret Bakanlığının tamimlerine aykırı olan bu davranışlara dur diyen olmamıştır. 
Ticaret Bakanlığının tamiminde şartlı mal satımının yasak olduğu belirtilmektedir. Üretiti firmalar buna da uymamaktadırlar." 


de kalacağını önü sürdü-. 


Devrimci Gençlik Birlikleri Federasyonu üyeleri Taksim Atatürk Anıli'na i çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundular. (Fotoğraf Abdullah KURTAY) 


GENÇLER CUMHURİYETE 
SAHIP ÇIKTILAR 


İSTANBUL (ÖZEL) 


Cumhuriyetin kuruluşunun 56, 

£ yıldönümünde Taksim Atatürk A-Yatı'na bir çelenk koyarak saygı duruşunda bulunan gençler, milli değerlere sahip çıktıklarını gösler- 


diler. 
29 Ekim 
Gençlik Birlikleri 


Atatürk Anıtı'na 


günü 
Federasyonu üyesi gençler İstanbul'da Taksim bir koydular. Mustafa Kemal'in bütün şehitlerin anısına bir daki- 


kalık saygı duruşunda bulundular. 


Muhabirimize Türkiye gençliği- 


dediler: 


nin birliği, rasiyi savunarak, bağımsızlığına ve özgürlüğüne düşkünlüğünü göstereceğini belirten DGBF üyeleri, şöyle 


kardeşliği ve demok- 


“Cu mhuriyetimizin kuruluşunun 


Devrimci 


çelenk ve 


56. yılının tüm gençliğin anarşiye ve kargaşalığa karşı birleştiği, huzur içinde sürekli bir öğrenimin sağlandığı, İstiklal Marşımızın hep bir ağızdan ve daha gürsöylendiği bir yıl olmasını diliyoruz," ii 


ALTIKULAÇ, GENÇLERİ BİRLİK OLMAYA ÇAĞIRDI 


ANKARA (AA) 
Diyanet İşleri Başkanı Tayyar Altıkulaç, Kurban Bayramı dolayısı ile yayınladığı mesajda, “Gençlerin birbiri üzeri- 


ne amansız saldırmaları büyük günahtır." dedi. 

Altıkulaç mesajında, sevgi ve kardeşlik duyguları içinde güçlüklerin ve yoklukların üzerine 


25 kişinin 
alınacağı okula 


1000 kişi 


başvurdu 


ESKİŞEHİR (THA) 


25 kişinin alınacağı Eskişehir ITIA 'ya bağlı 
Sinema ve Televizyon Yüksek Okulu'na bini aşkın lise çıkışlı öğrenci başvurdu. 

Sinema ve Televizyon Yüksek Okulu yönelicilerinden alınan bilgiye göre, önkayıl sistemi ile 25 öğrencinin alınacağının açıklanmasınuan sonra okula bini aşkın öğrenci baş- 


vurdu. Puan sıralamasına göre 


yapılan lisle 


de yeralan» ilk 250 öğrenci okul yönelicile- 


ri tarafından sınava etap ve Televizyon 
100 
nunda 50 öğrencinin 


lamalı 


tabi sonunda başarılı görülen sınavlarına alındılar. 
Yüksek Okulu kişinin girdiği ikinci elap sınavlar so bir üst sınava girebilme başarısını göslerdiğini söyleyerek, 


tutuldular. Sınav 
100 öğrenci ikinci 
Eskişehir Sinema yönelicileri 


uygu- 


olarak yapılan ve yabancı dil sorula- 


da içeren üçüncü elap sınavlar so nunda yeni öğrelim yılında okulda okuyacak 25 öğrencinin ` belirlendiğini söylediler 

Eskişehir Sinema ve Televizyon Yüksek Okulu yeni öğretim yılına 7 Kasımda başlayacak 


rını 


Günlük elektrik açığı 5 milyon kilowat Saat 


ANKARA (AA) 
Türkiye'nin günlük elektrik enerji açığının 5 
milyon kilovatsaat olduğu bildirildi. 

Türkiye'nin günlük 
70 milyon kilovatsaat 
elektrik enerjisi talebine karşılık, üretimin 65 milyon kilovatsaat olması 
nedeniyle günlük açığın 5 
milyon kilovatsaat olduğu acıklandı. 


Türkiye'de elektrik üretiminin 1970'ten 
bu yana 8 milyar 623 


milyondan, 22 milyar 
765 milyon kilovatsaata 
çıkmasına rağmen ihtiyacı karşılayamadığını açıklayan TEK yetkilileri, Fuel-Oil sağlanmasındaki sorunlar ile barajlardaki su düzeyinin azalması- nın buna neden olduğugunu belirttiler. 

Yetkililer Hasan Uğurlu barajının devreye girmesi ile birlikte elektrik kesintilerinde hafifleme olacağını ama, kısıtlamaların sürdürüleceğini açıkladılar. 


GELENEK BOZULDU... 


Alyanak bayramlaşma 


yapamıyor! 


©izmir Belediye Başkanı Alyanak 


“İşçilerime para veremediğimden içim kan ağlıyor” dedi 


İZMİR (THA) 


İzmir Belediye Başkanı İhsan Alyanak, şiindi- ye kadar gelenek haline gelen bayramlaşma töreninin Şeker Bayramında olduğu gibi bu bayramdada Kaldırıldığını açıkladı. 

Alyanak, bayram öncesinde, Belediye ve ES— 


HOT işçilerine toplusözleşmeden doğan maaş ve ikramiyelerinin tümünü ödeyememekten büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "işçime yeterli para veremediğim için içim kan ağlıyor ya. memurumun durumu ondan çokmu iyi de, bayramlaşayım" dedi. 

Alyanak, İzmir Bele- 


İHSAN ALYANAK 


diyesinde çalışan işçilerin bayram sonrası direnişe geçeceği yolundaki bir soruyu, "Bu kendilerininve sendikalarının bileceği bir iş, ben, param var da mı vermiyorum?" 
şeklinde cevapladı. 


hep birlikte gitmek varken, gençlerin birbirle-. 
rine acımasızca saldırmalarının büyük günah olduğunu belirterek, " “Düşmanca tavırlardan vazgeçerek, millet olarak kucaklaşmak zamani çoktan gelip geçmektedir." dedi. 


Yüksek Öğrenim 
Sorunları sempozyumu 

12 Kasımda 
başlayacak 


ANKARA (AA) 

Tüm . Öğretim Üyeleri Derneği (TUMOD), 12-14 Kasım tarihleri arasında "Yüksek Öğretim Sorunları Sempozyumu" düzenledi. 

Altı oturumdan oluşan Sempozyuma, Türkiye'de yüksek öğrenimin tarihsel gelişimi, toplum ve üniversite, üniversitele* rin yapısal sorunları, üni: versite öncesi eğitim ve üniversiteye giriş, üniversite eğitim programları ve toplum gereksinimleri ve yüksek öğrenim gençliğinin sorunlarına 


“ilişkin toplam 18 bildiri 


tartışılacak. 

Üç gün sürecek olan “Yüksek Öğrenim Sorunları Sempozyumu'nda 
Prof. Bahri Savcı, Prof. 
Dr. Altan Günalp, Prof. 
Fehmi Yavuz, Prof, Dr. 
Özer Özankaya, Prof.Dr, Neşet Çağatay, Prof, Dr. 
Sencer Divitçioğlu, Doç. 
Dr. Yalçın Küçük, Doç. 
Dr. Korkut Boratav, 
Doç. Dr. Sina Akşin, 
Doç. Dr. İlhan Tekeli, Doç. Dr. Gencay Saylan ve Tevfik Çavdar'la birlikte 60 bilim adamı bildiriler sunacak, 


TGS, 
"Emperyalizme karşı verilen 
Kurtulus 
Savaşımızın anlamı her geçen gün artmaktadır” 


İSTANBUL (aA) 


Türkiye o Gazeteciler Sendikası İstanbul Şubesi Cumhuriyetin 56. 


yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. 


Mesajda sömürge iliğe emperyalizme karşı verilen Kurtuluş Savaşımızın anlamının her geçen gün daha da yüceldiği belirtilerek, "Yüce devrimci Mustafa Kemal Atatürk ün ilkeleri etrafında kenetlenmek, onun göslerdiği yolda ilerlemek ve onun uğraşını vermek yurdu ve ulusu aydımlıga çıkaracak lek yoldur" deniliyor 


Ekim 1979 


Joe Hill yasıyor 


ÖZKAN MERT 


7 Ekim, üni. İsveçli ozan 
Joe Hill'in 100. doğu n yıldönümüydü. Her yıl oduğu gibi, bu yıl da Joe Hillin do; gum yıldönüm  İsveç'tı kutlé adı. Ozanın c oğduğu sveç' in Gevle kent ide "Jo: ii I Haftası” düzenlendi. İsve; Dovlet Tiyatrosu, barrie Sti - v s'in Joe fill “zerine yızdıjı “İlmeyen Adam Joe' adı 
cyunla turneye çıkarak oza 1 
andı. Joe Hill'in devrimci şarkılarmı kapsayan plaklor satışa çıkarıldı. Ayrıca Salem Film stüdyosunun Joe Hill üzerine yaptığı filmin ilk gösterimi Rönninge Halkevinle şapıldı. Film belgesel nitelikie idi. Filmin yapımında Joe Hill'in albümünden alınan fotoğraflardan yararlanıldı. 
Ozanın kız kardeşi Ester Hegglund ile yapılan bir konuşma da filinde yeralıyordu. 


iue Hill kimdir? 


Joe Hill 1879 yılında İsveç'in Gevle kentinde, yoksul bir işçi evinde doğdu. Gerçek adı Joe Emanuel Hegglund' dur, Genç yaşta kardeşleriyle birlikte Amerika'ya göçtü (1902). Bütün Amerika'yı otostop yaparak dolaştı ve her çeşit işte çalışarak geçimini sağladı. İşçilerin arasına katıldı, Onlârı yakından tanıyarak, sorunlarına ortak oldu. 1910 yılında sendikal harekete-International Workers Of The World- katılarak bu hareketin örgütleyicisi, ajitatörü ve ozanı oldu. Şiirlerini, şarkılarını işçilerin insanca yaşama olanaklarına kavuşmaları için bir silah olarak kullandı. Joe, işçi sınıfının gerçek ozanıydı. Tüm yaşamını ve Sanatını bunun için kullandı. 


Sendikal hareket 


Bu dönemde, insanca yaşama koşulları için mücadele 


İşçiler yaptıkları protesto gösterilerinde pek çok arkadaşlarının gözleri:in önünde öldürüldüğünü “wdüler. International Workers of The World-IWW- militan bir hareketti. IWW parlamentarizme ve reformizme inanmadı. Düzenlediği grevler ve gösterilerle amacına ulaşmaya çalıştı. 
IWW o dönemin en etkin sendikal hareketi olan AFL-American Fedation of Labor- ile ilişkilerini kesti. IWW kalifiye ve kalifiye olmayan tüm işçileri örgütlerken, AFL yalnızca eğitimli ve kalifiye işçileri örgütledi. Bu yüzden yeni göç eden binlerce yoksul işçi IWW 'ye katıldı. 


Joe Hill” e hazırlanan komplo 


10 Ocak 1914'de maskeli 
iki adam bir butiki soymaya çalışırken, butik sahibini ve oğlunu ateş ederek öldürdüler. Joe Hill 13 Ocakta bu olayın sanığı olarak tutuklandı. 
Joe Hill'de bir kurşun yarası vardı. Bu kurşun yarasını soygun sırasında aldığı iddia edildi. Joe bu kurşun yarasını nasıl aldığını açıklamadı. Fakat sonradan gelişen olaylar Joe' nin evli bir kadınla ilişkisi olduğunu ve bu kadının kimliğini açıklamamak için kurşun yarasını açıklamadığını gösterdi. Joe bir şair olduğu kadar bir işçi lideri idi. İşçiler arasında yaptığı çalışmalar kapitalistleri çok tedirgin ediyordu. 


Bu olay Joe Hill'den, onun politik çalışmalarından kurtulmak isteyenler için bulunmaz bir fırsattı. Bu olayı kullanarak Joe'yu idam sehpasına göndermek ve işçi hareketini bastırmak için geniş bir kampanya açtılar. Ve 19 Kasım 1915'de Joe Hill kurşuna 


insan toplandı. Ve mezarına kadar izledi. 


Komplonun arkasında kimler var? 


“ÖLMEYEN ADAM JOE" 
adlı oyunun yazarı Barrie Stavis'in tezine göre,bu komployu IWW'den atılan bir üye ile "Bakır kralı Moody" düzenledi. En önemli protokol da -duruşmalar sırasında-anlaşılmayan bir şekilde ortadan kaybedildi. 


Çok açıktır ki, komplo en ince noktasına kadar önceden düşünülüp, planlanıp, yürürlüğe konmuştur. Amaç: Joe' nun şarkılarından, şiirlerin- den politik çalışmalarından kurtulmak. Peki, Joe'nun katledilişi ile burjuvazi bu yiğit, proleter devrimci ozandan kurtuldu mu? 


“Benim için yas tutmayın, örgütlenin” 


Joe Hill'in katledilmesi ile burjuvazi bu yiğit proleter devrimci ozandan kurtulamadı. Bu kez, ozanın on kez söylenen şarkıları bin kez söylenmeye başlandı.Burjuvazinin katlettiği bir Joe yerine binlerce Joe ortaya çıktı. Joe’ 


MURDERED BY 
THE JUDICIARY 


BUT BAVE BITH TOA LEDE A 


INDUSTRIAL WORKERG 
4 Se WORLD 


etu. Bütün dünyada ozanın doğum yıldönümü kutlanıyor. 
Şarkılarını milyonlarca insan dinliyor. 


“Ben asla ölmem” 


Olaylar göstermiştir ki, halkın ozanları öldürülemez. 
Çünkü onlar doğurgandır. 
Kökleri halktır. Nasıl Garcia Lorca'nın Franco faşistleri tarafından öldürülüşü, faşistlerin yokoluşunu hazırlamış- sa, Joe'nun katledilişi ve işçi sınıfını devrime götürecek yolu aydınlatan ışık olmuştur. 
Şili'de Victor Jara öldürüldü. 
Fakat şarkıları milyonlarca insan tarafından söyleniyor bugün. İşte Mikis Theodorakis, işte Violeta Parra, Lorca' ların, Joe'ların kaldıkları yerden devam ediyorlar, 


Joe Hill'in kurşuna dizilmeden önceki son sözü şu oldu: 


—"BENİM İÇİN YAS TUTMAYIN, ÖRGÜTLENİN" 


Alfred Hayes, Joe Hill'i anlatan ünlü balad'ında şöyle yazar: 


“Joe Hill'i gördüm düşümde bu gece 

Erkek erkeğe durduk orada. 
Şöyle dedim Joe'ya: 

“Sen ölmedin" 


eden işçiler, kapitalistler ve onların silahlı güçleri tarafından acımasızca. öldürüldüler. 


dizilerek idam edildi. Ozanı:: cenazesi kaldırılırken 30 bin 


nun şarkıları silahtan daha güçlü oldu, IWW Joe Hill'i iş- vi çi sınıfının ozanı Ve lideri ilan ©” “BER'üöla ölmem"deği, © 


"Ben asla ölmem" dedi. 


TV'DE BAYRAM PROGRAMLARI 


Laurel-Hardy'in yeni bir serüvenini bu akşam izleyeceğiz 


18.05 HAC: 

18.45 LASSİE (3. Bölüm) 

19.10 FOLKLOR 

19.30 BAYRAM SİNEMASI: (Laurel-Hardy): Annesinden bir mektup alan Hardy, kendisi ile Stanley Laurel'in ikizleri olan Alf ve Bert'in öldüğünü öğrenir. 
Aslında ikizleri ölmemiştir. Laurel ve Hardy'in bulunduğu kente bir gemiyle gelirler ve kentte birçok karışıklığa neden olurlar 

20.30 HABERLER 

2115 MİNİK KONSER: Prokofiev'in 
"Toccata" sını piyanoda Judith Uluğ seslendiriyor 


21.20 TATLI YİYELİM TATLI KONU-ŞALIM: Müjdat Gezen stüdyodaki konukların ülke sorunlarına ilişkin sorularını gülmece biçiminde yanıtlıyor 

21.40 BAYRAM ÖZEL EĞLENCE PROGRAMI: Cengiz Baysal'ın hazırladığı ve Mustafa Yolaşan'ın sunduğu programda yer alan sanatçılar şunlar: Hülya Süer, Rahmi Saltuk, Gönül Yazar, Edip Akbayram, Füsun Önal, Orhan Gencebay. 

22.15 CHARLIE'NİN MELEKLERİ (Güzellik Yarışması). 

22.30 HABERLER 


18.05 KURNAZ AVUKAT (2): Müzikli çocuk oyununun ikinci ve son bölümü. 
18.30 HÜZZAM FASIL: İzmir Radyosu ses ve saz topluluğunun sunacağı eserler izlenecek. 

18.55 BAYRAM SİNEMASI: (Taş Devri) adlı çizgi film sunulacak 

20.30 HABERLER 

21.15 BAYRAM KONUŞMASI: Programda Diyanet İşleri Başkanı Tayyar Altıkulaç'ın Kurban Bayramı üzerine bir konuşması yer alıyor. 

21.30 SAZ ESERLERİ 

21,25 BAYRAM SKECİ 

22.00 ZEKİ MÜREN SÖYLÜYOR : Kaynak Gültekin'in hazırladığı programda Ze- ki Müren 6 şarkı söyleyecek. 

22:35 KÖKLER: Dizi filmin bugün yayınlanacak 3. bölümünde, esir tüccarları tara- 


fından yakalanan Kunta Kinte güreşçiyle "beraber özgürlüklerine kavuşmak için isyana girişirler. İsyan kanlı bir şekilde bastırılır. Güreşçi ölür. Esirleri taşıyan gemi Amerikaya varır ve esirler satılmaya başanır. 3 

23.30 HABERLER 


18.05 OYUN HAVALARI 

18.20 ÇİZGİ FİLM 

18.40 DIŞ KAYNAKLI MÜZİK 

19.00 ŞEKER KIZ (CANDY CANDY): Dizinin bugünkü 3. bölümünde bir aile Candy'yi evlat edinmek ister. Ancak Candy, Annie'den ayrılmak istemediğin- den kendisini başka türlü tanıtır. Bu aile de Annie'yi evlat edinir ve Candy ile Annie ayrılırlar. 

19.30 TÜRK HALK MÜZİĞİ TOPLU PROGRAMI: 

20.00 TAKSİ: Dizinin "Karımla Evlenebilir miyim?" adlı 3. bölümü yayınlanacak. John bir kızla tanışır ve ona evlenme teklif eder. Evlenirler. Anak John bir süre sonra pişman olur 

20.30 HABERLER 

21.15 MİNİK KONSER: Faure'nin "Rüyadan Sonra" adlı yapıtını Doğan Cangal (viyolonsel) ve Mithat Fenmen (piyano) seslendiriyorlar 

21.20 BAYRAM ÖZEL PROGRAMI: Ke- 


"Teksas'ta Bir Kasaba” filminden... 


rem Yılmazer'in sunduğu programda, Grup Stüdyo, Kamil Sönmez ,Taci özmen, Zerrin Özer, Zekai Tunca, Çetin Alp, Can Etili, Tanju Okan, Erol Evgin, Gülden Karaböcek, gibi ses sanatçıları ile Ahmet Üs- tel'in yazdığı "Evlilik Denen Altın" adlı güldürü * oyunu yer alıyor. Oyunda rol alan sanatçılar: Metin Serezli, Nevra Şirvan, Hadi Çaman, Suna Selen, Füsun Erbulak, Orhan Aydınbaş ve Enver Aydoğdu. Yapım-Yönetim: Özkan Yeğen. 

22.20 TV'DE SİNEMA (TEKSAS'DA BİR KASABA): Yönetmenliğini Arthur Penn'in yaptığı, başrollerini Marlon Brando, Jane Fonda, Robert Redford, Angie Dickinson ve Janice Rule'un paylastıkları 
1966 yapımı bir Amerikan filr verikan sinemasının önemli yönetmenlerin- den Penn'in bu ilgi çekici filmi, hapisten kaçan genç bir adamın yakalanması olayı çevresinde bir Amerikan kasabasının toplumsal panaromasını çiziyor. Kasabadaki burjuva çevrelerin dünyasını anlatiyor ve eleştiriyor. 


| CUMARTESİ 


17 05 FLİPPER Dizinin "Küçük Fil“ adlı 
serüveninin ilk bölümü yayınlanacak. 
17.30. ÇOCUK VE ÇAĞI: Yıldız Sağtürk" ün hazırladığı programda ruh sağlığı ile ilgili bir bölüm, aile ve okul içindeki sorunlarımız, "Bir gazete haberi nasıl hazırlanır" ve "Gazete nasıl basılır" gibi konular yer alıyor. 

18.00 KÜÇÜK EV: Dizinin "Beraber Olunca" adlı seriiveninin ilk bölümü yayınlanacak. 

18.45 UNUTULMAYANLAR: Altan Erbulak'ın sunduğu programda eski ses sanatçılarından Hamiyet Yüceses'in yaşam öyküsü anlatılıyor. Sanatçı iki de tanınmış şarkısını sunuyor. 

19.10 KAPTAN ONEDİNE (3. Bölüm) 19.55 MUPPET ŞHOW (Bruce Forsyth) 20.20 ENERJİNİN FATURASI: Dizinin "Dünya Ne Yapıyor" adlı bölümü yayımlanacak. Hale Şaher ve Cahit Şener'in sunduğu bölümde 'dünyada yaşanan enerji bunalımı karşısında alınabilecek önlemler konu ediliyor. Çeşitli rejimlerde ülkelerde- ki uygulamalar örneklerle dile getiriliyor. 
Hazırlayan: Gürkan Elçi. 

20.30 HABERLER 

21.15 BEŞ DAKİKA 

21.20 TRAFİK CEZASI: İtalyan Yazarı Paolo Levi'nin aynı adlı eserinden Ünal Küpeli tarafından TV'ye uyarlanan dizinin ikinci ve son bölümü. Film dünyanın herhangi bir yerinde geçmesi mümkün olabilecek bir olaylar dizisini işleyerek kişilerin suçlu ya da suçsuz, yetkili ya da yetkisiz, zengin ya da yoksul, belli bir ortamda nasıl davranabileceğini araştırıyor. Tutuklanan müzik eleştirmeninin öyküsü emniyet görevlilerini aşacak ve daha üst boyuta ulaşacak. Başlıca rollerde Can Gürzap, Suna Yıldızoğlu, Erol Keskin, Aytaç Yörükaslan, Yusuf Sezgin, Reşit Gürzap ve Sadetlin Erbil var 

22.00 ZAMAN ZAMAN İÇİNDE: Halit Kıvanç'ın sunduğu programda şu sanatçılar yer alıyor: Bilge Pakalınlar, Sadi Hoşses, Nurhan Damcıoğlu, Ümit Tokcan Safiye Ayla, Nilüfer. 

23.00 SAN FRANCISCO SOKAKLARI 22.45 HAPERLER 


ÖZYAZICI'NIN ! 
ÖNERİLERİ f| i 
I 
I 


1— Antrenman ve müsabaka sahaları yapılsın. 

2— Futbolcular için mo- | dern dinlenme tesisleri yapılmalı, 

3— Teknik direktör ve futbolcuya iş garantisi, ği 4— Teknik direktör ve 

futbolcuya sosyal güvence, 

5— Kaliteli hoca sayısı d 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"Eller gider aya, biz gideriz E yaya. e 5 © Türk futbolunun mi 


has bir stil geliştirdiğini söyleyen Özyazıcı: "Antrenör paçayı kurtarmak için takımını defansa çeker, yığar tutbolcularını kalenin önüne, 

alır bir puanı kurtarır zevahiri...” 


© Özyazıcı: “Futbolumuzdaki geri kalmışlığımızın tek sorumlusu 
Eğitim Dairesidir” 


Bu yıl birçokları gibi şampiyonluk sloganı ile lige başlayan takımlardan biri de Fenerbahçe idi. İsim olarak, bu takımın şampiyon olmaması için herhangi bir neden görülmüyordu. Ancak, ev- deki hesap Çarşıya uymadi.. Fenerbahçe, umduğunu henüz bulamadı.. 

Ligierin 8, haftasından sonra 20 günlük bir 


6— Kulüpler geniş fut- | bolcu kadrosuna sahip olmalı. 

T— Kulüpler futbol o- | kulu açmalı. 

8— Sporu bilen yöneti- | ciler bulunmalı. 

9— Kaliteli olması koşuluyla, genç yabancı fut- I bolcuların gelmesi. 

10— Yurt dışından antrenör değil, antrenör yetiştirecek, kaliteli hocalar ge- 9 
tirilmeli, 

11— Futbol Federasyonu Eğitim Dairesi nezdin- de, antrenörlere seminer verilmeli. 

12— Yerel yönetimler karşılaşmalardan aldıkları eğlence rusumlarını spor, tesisleri yapımında kullanmalı, 


TRABZON (THA) 

"Türk futbolu ile dünya futbolunu âyırdetmek gerekir. Biz neyiz ve neredeyiz? Onlar neredeler ve nasıl geldiler" diyen Trabzonspor'un başarılı çalıştırıcısı Ahmet Suat Özyazıcı, futbolum uzu değerlendirdi... 

Futbolumuzun geri kalmışlığının tek sorumlusu olarak Futbol Federasyonu Eğitim Dairesini gösteren Ahmet Suat Özyazıcı şöyle dedi: 

"Altyapı tesisi bulunmayan, yazın kuraklıktan o tepecikler meydana getiren, kışın yağmur ve çamurdan girilemeyen sahası bulunan, sosyal tesislerden mahrum, her şeyden önce de günde 
150 lira ile karnını doyurmaya 
mahkum ettiğimiz futbolcularımızdan, ne bekleyebiliriz?" 

Futbolcunun verimliliğinin beslenme sorunuyla da sıkı ilişkileri olduğunu belirten Özyazıcı "O futbolcuya iyi olanaklar sağlayıp, sosyal güvence vereceğiz, altyapı tesislerini hazırlayıp ona vereceğiz, o zaman dünya futbolu ile bir karşılaştırma yapacağız" dedi. 

Türk futbolunun kendine has vir stil geliştirdiğini belirten Öz- 


" Özyazıcı futbolumuzun 
gelişebilmesi için 12 
madde ileri sürdü. 


GE e ES EE e 


m 


O mı Gnl an ine izm 


Kulüpler ne durumda utbolumuzu nasıl değerlendiriyorlar 


yazıcı "Antrenör paçayı kur- boşluk oldu. pu Potuk tarmak için takımını defansa takımlarına yeni bir düzen vermek açısından, çeker, yığar futbolcularını ka- antrenörler için kurta- 


lenin önüne, gol yemez, alır bir puanı, kurtarır zevalini..." dedi. 
Böylece; futbolun da ortadan kalktığını ifade eden Özyazıcı “Antrenöre güven vermezseniz, o antrenör deplasmandan puansız döndüğü zaman 'Acaba işime son verecekler mi? Taraftarlar sonucu nasıl karşılar, beni vasıfsız sayarlar mı' Düşüncesini duyarsa, antrenörün sahaya süreceği takımın oynayacağı futbol da bundan öteye gitmez..." dedi. 

Fütbolumuzdaki"bu çeşit de-, ğer yatgilatmin mit akdeğişmesi gerektiğini vurgulayan Özyazıcı "Bu değer yargıları ile cami yıkılır, mihrabı yerde kalır misali, eller gider aya biz gideriz yaya" dedi. 

Öte yandan konuşmasında yabancı antrenör sorununa da değinen Özyazıcı, şunları söyledi: 

"Yabancı antrenör ve futbolcuların gelmemesine tamamen karşı değilim... Ancak, onların çalışma stilleri, futbol anlayışları bizimkilere uymuyor. Yerli antrenörlerin onlara verebilecekleri bir şey yoktur... Onlar bizimkilere, bizimkiler onlara ayak uyduramıyor,.. Bir de başka bir konu var... O da döviz darboğazı dedeğimiz ve devletin 70 sente muhtaç olduğunun söylendiği şu günlerde, yabancıları döviz (er etmek istiyoruz lL. Bu parayı ya- 


rıcı niteliği taşıyordu. Biz de bu boşluğu değerlendirebilmeleri o açısından Fenerbahçe Teknik DIrektö.ü Şükrü Ersoy İle bir söyleşide bulunduk. 
Dün ilk bölümünü yayınladığımız söyleşimizin ikinci ve son bölümünü bugün sunuyoruz. 


© Musa Sezer 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miz Musa Sezer'e görüş ve düşüncelerini açıklarken... 


"Fenerbahçe özlenen futbolunu oynayacaktır” 


SORU: Formda olmadığına inandığınız oyuncular yerine gençleri (o almanız normaldir. 
Ama bu uygulama ile yüzde yüz galibiyet sözkonusu olamaz. Yenilgilerde Fenerbahçe camiasının tepkisi bu kararınızı sürdürmeye engel olabilir mi? 

CEVAP: Fenerbahçe zaten yeterli puan kaybetmiştir. Doğrudürüst maç kazanmış da değiliz. Gençlerin girmesi ile yenilgilerin sürmesi (ki olmayacağını ümit ediyorum) eskisinden farklı bir şey olmayacaktır. Ama yakın bir gelecekte Fenerbahçe takımı özlenen futbolu oynayacak duruma gelecektir. Sonuçlar daha iyi olacaktır. 

SORU: Fenerbahçe takımının yaş ortalaması nedir? 

CEVAP: Yaş ortalaması 29'dur. Bu yaş ortalaması Avrupa takımlarında normal sayılır 


Şükrü Ersoy ar 


© "Anadolu' daki futbolcular istanbul” dakilere oranla daha derli toplu bir yaşam içindedirler” 


© Kadro oluştururken gençlerin düşünülmesi gerekir” 


SORU: Anadolu'da çalışan anirenörlerle Ístanbul kulüplerinde çalışan antrenörlerin karşılaştıkları zorluklarda fark var mı? 

"CEVAP: Orada da burada da sorun hep aynı, Profesyonelliği tam anlamı ile sindirememiş durumdayız. Yalnız Anadolu takımlarındaki futbolcular bulundukları yerin’ genel yaşamı bakımından İstanbul futbolcularına oranla daha derli toplu bir yaşam içindedirler. 
Seyirci fark, yok. Maç kazanan antrenör alkışlanır.. Kayıplarda bütün suç antrenöre yüklenir. Geçerli anlaşmalara göre yöneticilerin 


bancıya harcay mutlak hesabı sorulur!" 
Ayrıca Özyazıcı, yabancı ant- 


anlardan, bir gün 


renör ve futbolculara ders veren, futbol öğreten, kültürlü, ünlü kocaların, gelmesine taraftar olduğunu da sözlerine'ekledi. 


Turgay Şeren: 
“Orhan meselesi 


Ji doğrudan doğruya müdahaleleri önlenmiş ol- Bizde biraz fazladır. Nedeni de futbolcularıkapanmıştır masına rağmen, dolayısıyla müdahale durumu mızın erken emekli olmalarıdır. Seneye yaş İSTANBUL yaratılabilmektedir. Bu durum her iki yerde ortalamasını 24-25 arasında ayarlamak için ça- 

Geçtiğimiz sezon yaklaşık 6 de geçerlidir. lışıyoruz. 


SORU; Gençlere dönük bir politika izleneceğini duyuyoruz. Bu dönüşün zaman ve ortam bakımından yararı, sakıncaları ne olabilir? 

CEVAP: Aslında sezon açılmadan kadro yapılırken gençlerin düşünülmesi gerekir. Ancak bizde antrenör angaje işlemi Avrupa'da yapıldığı gibi olmuyor. Örneğin ben temmuz ayında geldiğim için Fenerbahçe'nin kadrosunu eleştirmek, değiştirmek olanağına sahip değildim. Çünkü, oyuncuları tam anlamı ile izlememiştim. Avrupa'da antrenör, sezon bitmeden ve yeni sezonun başlamasından en az üç ay önce angaje edilir. O antrenör kulübüne üç ay sonra ayrılacağını bildirir, gideceği takımın maçlarını, oyuncuları bu üç ay içinde izlemek olanağını bulur. Kadroyu ona göre tasarlar... Gerekli transferlerle, genç oyuncuları da kadroya alarak çalışmaya hazırlanır. Bugün elimizde yararlanacağımızı umduğum bir-iki genç futbolcu var. Takımdaki ağır tempoyu yok etmek, takımı koşan bir takım kimliğine dönüştürmek amacı ile bu gençlerden yararlanmak düşüncesindeyim. 


milyon liralık bir transfer ücreti karşılığı Trabzonspor'dan, Galatasaray'a geçen Orhan ile Galatasaray klübü arasındaki anlaşmazlık dün de sürdü... 

“ Klübe olan inançsızlığını ifade eden bir futbolcuya, antrenman formasını dahi giydirmem" diyen Turgay Şeren, çok önemli bir gelişme ve gözle görülür bir düzelme olmadığı sürece Orhan'ın Galatasaray formasını giyemeyeceğini belirtti. 

Orhan'ın kadro dışı kalmasıyla son bulan Galatasaray'daki olayları yorumlayan Teknik Direktör Turgay Şeren, "Galatasaray'ın önünde aşması gereken o kadar çok problem var ki, bütün zamanımı bir Orhan için geçirmem düşünülemez... Bu konu kapanmıştır" dedi. Yönetim Kurulunun olaylara üzüldüğünü belirten Şeren, bir futbolcuyu kadro dışı bırakma yetkisinin de 


Fenerbahçe bir maç öncesi seyircileri selamlarken. 


e vi D MiLLi TAKIMI GALLER VE a Güreş BATI ALMANYA MAÇLARINA DA sona erdi... SABRİ KiRAZ HAZIRLAYACAK 


ANKARA 

Milli Takımlar Başantrenörü Sabri Kiraz'ın, Malta maçı sonrası antrenörlüğü bırakacağım şeklindeki sözlerinin basında yer alması üzerine Futbol Federasyonu Başkanı Cemal Saltık bir açıklama yaparak, "Sabri Hoca böyle bir şey düşünmüyor. Milli Takımımızı Galler ve Batı Almanya milli maçlarına da kendisi hazırlayacaktır” k dedi. 

Sabri Kiraz'ın,futbol tecrübesi ve kişiliği ile Milli Takıma oldukça yararlı olduğunu belirten Saltık "'Basında çıkan söylentiler üzerine kendisiyle görüştüm. Bana böyle bir şey düşünmediğini söyledi" dedi. 


8. Ordulararası Dünya Serbest 
Güreş Müsabakalarında İran 40 
puan toplayarak birinci oldu. 

Müsabakalarda 29 puan toplayan Federal Almanya ikinci, 
27 puan toplayan Irak da üçüncü oldu. 

Türkiye ile birlikte şampiyonaya katılan oCezayir-Libya, Fransa, ve Amerika Birleşik Devletleri başarılı olamadılar. 


a 


Aydınlık 


(Baştarafı 1. sayfada) Kurtuluş Ordusu ve sınır muhafaza birlikleri son günler içinde Vietnam ve 


Laos sınır bölgelerinde önlemlerini yoğunlaştırdı. 


Fransa radyosu, konu ile ilgili haberinde Çin birliklerinin güney sınırına doğru yol aldığını öne sürdii. Öte yandan aynı bölgede Çin askeri birliklerinir geniş çaplı bir tatbikata başladıkları gelen haberler arasında yer alıyor. 

Hatırlanacağı üzere, son zamanlardaHanci'nin yönetimi ve denetimi altında tuttuğu Laos. sürekli olarak Çin sınırında kışkırtma hareketlerine girişiyordu. 

Bu arada, Laos ordusunun ve ülkede bulunan Vietnamlı birliklerin alarma geçirildiği açıklandı. 
Laos başkenti Vientian' da yayınlanan bir resmi bildiride, Çin Halk Cum- 


Çin... 


hüriyeti aleyhtarı tahrik edici ifadeler kullanıldı. 
VİETNAM, 
KAMBOÇYA 
MESELESİNİN 
GöRÜŞÜLMESİNİ 
İSTEMİYOR 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 12 Kasımda yapacağı Kamboçya özel toplantısının çalışmaları sırasında Hanoi rejiminin temsiıcileri,- heyetlerin çalışmasını önleyici bir tutum içine giriyorlar. 

BM Temsilcileri seviyesinde başlayan ilk toplantıda ASEAN (Güney-Doğu Asya) ülkeleri ortaklaşa bir karar tasarısı sundu. Vietnam birliklerinin Kamboçya'dan koşulsuz geri çekilmesini öneren bu tasarının Genel Kurul gündemine alınması için yapılan oylamada, Vietnam ve Laos delegelerini sadece Angola ve Afganistan destekledi. 


Yeni hü 


(Baştarafı 1. sayfada) “AP'nin bu başarısı 
CHP hükümetinin icraatından dolayıdır. CHP anarşi ve yoklukları önleyememiştir. Vatandaş bunu önlemeyene oy vermez, dememiştir. Başarımızıntemelindeyatan esas neden budur. AP'liler, biz vatandaşın ayağına daha fazla gittik, gerçekleridaha fazla çaba harcayarak. açıkladık, bunun için kazandık, diyemezler. Başarımızın esas nedeni dediğim gibi, CHP' nin icraatıdır. 

“Ben aslında 1, MC' 
ye de, 2. MC'ye de, bir 
3. MC'ye de karşıyım. 
Kurulacak hükümette, kim kurarsa kursun, MHP ve MSP yer almamalıdır. 
MC'li girdiğimiz seçimlerde oy kaybettiğimize katılıyorum. Halk, MC' leri tasvip etmiyor. Esasen uluslararası şartlar da MC denemelerine karşıdır." 


ANARŞİNİN 
KAYNAKLARI 
Nadir Kartal muhabi- 


rimizin anarşinin kaynakları konusundaki sorusunu da şöyle cevapladı: 


“Ben Türkiye'de anarşinin bir ucunun aşırı sağ, bir ucunun aşırı sol olduğu kanaatindeyim. Yani anarşiyi iki taraf da kışkırtıyor. Kurulacak hükümet bunu dikkate almalıdır. 


"Kurulacak hükümet anarşi ve enflasyonu çözmeyi programına almalı ve buna uygun tedbirler almalıdır. Bence hükümetin şeklinden çok,; yani şu şekilde veya bu şekilde olabileceğinden çok hangi program ve politikayla hareket edeceği hususu önemlidir. AP bu sorunların üstesinden gelebilir, gelecektir. 


"AP bir azınlık hükümeti kurabilir. Ancak bizim (istediğimiz bir seçim hükümetidir. Bunlar olmazsa CHP-MSP alternatifi gündeme gelebilir." 


(Baştarafı 1, sayfada) 


alan hususlara uyup uymayacağını Oo araştıracağını, yeni hükümetin bu = na uyma eğiliminde olmaması halinde yeni niyet.mektubu için görüşmelere başlanacağını söyledi. 

Ancak yeni niyet mektubu için görüşmelerin uzun süreceği, yıl başım aşabileceği, bu durumda Türkiye'nin ödemeler dengesindeki tıkanıklığın daha bir süre de- 


vam edeceği belirtildi. 


Ayrıca, AP Genel Başkanı Süleyman Demirel' 
in Ecevit hükümeti ile IMF arasındaki anlaşma- ya ilişkin olarak, "Türkiye'nin menfaatine uygun Olmayan şeyler varsa, bu anlaşmayı kabul etmeyiz" şeklindeki sözlerini hatırlatan siyasal gözlemciler, Demirel’ in gecikme pahasına da olsa, yeni bir anlaşma için görüşmeleri tercih edeceğini ileri sürüyorlar. 


Egeli sanayiciler hükümet arayışının 


uzun sürmemesini istediler 


İZMİR (THA) 

Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Adıgüzel, Egeli sanayiciler olarak hükümet arayışının uzun sürmemesini (o arzuladıklarını söyledi. Adıgüzel, sanayiciler olarak temel seçeneklerinin öncelikle bir seçim hükümeti kurulması ve en geç bahar- da seçimlere gidilmesi olduğunu kaydederek şöyle konuştu : 

"Türkiye dikkatle değerlendirilmesi gerekli bir siyasal derlenme ve toparlanma dönemine girmiş bulunmaktadır. Derlenme ve toparlanma girişimlerine paralel olarak yeni bir hükümet arayışları da sürmektedir. Ege- 


TRT 1 


li sanayiciler Olarak bu arayışların uzun sürmemesi, hükümet bunalımı- nın giderek siyasal bunalıma ve rejim bunalımına dönüşmemesi en içten arzumuzdur. Sayın parlamenterlerimizin bu çok kritik dönemde katı parti disiplini yerine mili iradenin gösterdiği yönde hareket etmeleri sorunun bir an önce çözümlenmesini kolaylaştıracaktır." 


Adıgüzel, seçim hükiimeti kurularak bahar- da yolunun kapalı kalması halinde geniş tabanlı ve güçlü bir hükümetin parlamentodan çıkarılmasınm düşünülmesi gerektiğini de kaydetti. 


KURBAN BAYRAMI 
(ÖZEL YAYIN) 


TRT2 


KURBAN BAY RAMI 


(ÖZEL YAYIN) 


TRT 3 


07.00 Açılış ve Program 07.02 Güne Başlarken 08.00 Sabah Konseri 
09.03 Barok Müzik 
09.30 Justin Hayward Söylüyor. 
10.00 Senfonik Müzik 10.45 Saz Eserleri 
11.00 öğleye Doğru 
12.-6 Sizin İçin Seçtiklerimiz 
13.00 Konser Saati 
14.30 Caz Müziği 
Miles Davis Beşlisi 


16.00 Oda Müziği 

17.06 Hafif Müzik Dünyasında Gezinti 

18.00 StüdyoFM 

19.00 Bir Konser 

20,30 Caz Ustaları 

21.00 Çağlar Akımlar ve Müzik 

21.45 Ankara Radyosu Çoksesli Korosu 

22.06 Gecenin Getirdikleri 

23.00 Çarşamba Konseri 

24,00 Gece ve Müzik 

01.00 Program ve Kapaniş 


seçimlere gidilmesi! 


(Baştaralı 1. sayfada) deki hizipler ve Demirel'in kötü muhalefetinin neden olduğunu öne sil- 


rerek daha sonra şöyle konuştu: 
"Bir başka konu da 


şu. Aslında bir siyaset adamının bunu söylememesi lazım , Ama ben siyasette bundan da korkmam. Halk hata etmiştir. Çünkü halk sonuca bakmakta, nedenlere bakmamaktadır. Bu hal kın demokraside beklenen olgunluğu göslermemesi demektir. Çoğunluğu gazele bile okumamaktadır. Ama bunu halk,devrin en kötü başbakanını, Damat Ferit' ten de kötü başbakanını, yani Demirel'i tekrar başbakan seçerek, onun başbakanlığına (o katlanarak çekecektir." 


"MHP VE CHP DIŞI 
SOL" 


Muamer Aksoy, CHP' 
ain oy kaybında MHP'ye karşı tutum ve sahte solla lişkilerin etkisine ilişkin sorumuzu ise şöyle cevapladı: 


“CHP, MHP konusunda gayet teorik hareket ederek hata işliyor. O da, CHP parti kapattıran parti olamaz, düşüncesidir. Grupta hep bu söyleniyor. Peki, o parti bir faşist parti olursa, o parti memlekette bu kadar kan dökülmesine sebep olmuşsa, buna müsade edilmemelidir. Bence 
MHP kapatılmalıydı. 


Birçok yerde 


ZHP dışındaki sol halkı edirgin etmiştir. Halk 


Muammer... 


bunlar yüzünden, solu şirret olarak, kaba kuvvet olarak bilmektedir. 
Halk da bunları sevmiyor. Bunları da CHP'den sandığı için oy vermiyor. 
Örneğin Antalya'da Kur . 
tuluş Grubunun böyle olduğunu duydum. Antbirlik ve çevresinde CHP'li gibi gözüküp, çeşitli hare ketler yapmışlar. Bu da 


oy kaybına yol açmış. 
OLAĞANÜSTÜ 
KURULTAY 


İstanbul CHP Milletvekili Muammer Aksoy Olağanüstü Kurultay'a ilişkin sorularımıza ise şu cevabı verdi: 


"Kurullay'ın o birçok meseleyi düzelteceğini sanıyorum. Ben Ecevit'in en az suçlu olanlar arasında olduğuna kaniyim. 
Merkez Yönetimi başarı gösterememiştir, Bu ortadadır. Sanırım Kurultay Merkez Yönetimi aklamayacaktır ama Ecevit' i aklayacaktır. 


“Bence bu işi çözme- nin yolu Parti Meclisini yaratmaktır. Parti Meclisi en kısa zamanda kurulmalı ve parti idaresinde karar organı olarak, daha deney sahibi, bilgi sahibi insanlar seçilmelidir. 


"Bugün hem karar organıhem uygulayıcı aynıdır. Onun için seçimlerde iyi karar organına sahip olmak değil, iyi uygulayıcı olmak aranmaktadır. Böyle bir seçim yapıldığı için bugünkü Yönetim Kurulundaki insanların büyük çoğunluğuyla partinin üst siyasetini yönetecekleri kanaatinde değilim." 


Ecevit demokrasiyi... 


(Baştarafı 1. sayfada) her düşünceden yurttaşlarımız arasnda sevgi bağlarını ve dayanışmayı güçlendirmesini ve halkımızın birlik ve barış içinde her mutluluğa erismesini dilerim" cümlesi ile sona eriyor. 
DEMİREL'İN MESAJI 


AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, Kurban Bayramı. nedeniyle dün yayınladığı mesajda; , "ahenk içerisinde çalişd/ 


bilecek, arkasında kafi des“ 


tek bulunacak, meseleleri ciddi telakki edecek ve onlara çözüm getirebilecek güce, ehliyete ve bilgiye sahip bulunacak bir hükümeti parlamentonun 


içinden başka bir yerde aramaya mahal yoktur. 
Demokratik mekanizma işleyecektir. Hükümet çıkaramayan bir demokratik rejim düşünülemez" dedi. 


Mesajında, geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye'nin önünde 


büyük ve ciddi meseleler bulunduğunu, bunların yarın da olacağını ancak Türkiye'nin bunların altından kalkacağım belir- 
“ten. Demirel; 
ayrama ümitlerle giriyor. Türkiye rastgele bir hükümet değil, meseleleri çözebilecek bir hükümet arıyor. Konunun başlangıç ve bitiş noktası budur" dedi. 


400 ton yağ... 


(Baştarafı 1.Sayfada) lığına bağlı olan o Tarko mağazası depolarında bulunan muhtelif cins ve türlerde yağın, Belediye Zabita ekiplerince' bulunduğu ve Belediye Asfali Şubesinde satışa çıkarıldığı da Ali Dinçer'in açıklamasında belirtiliyordu. 

KÖPRÜLÜLER'İN 

SERT CEVABI 

Ali Dinçer'in açıklaması, kısa bir süre sonra Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler tarafından sert bir dille cevaplandı. 
Köprülüler yaptığı açıklamada, Belediyeyi yağları kaçırmakla suçlayarak olayı Tarko'yu yıpratma politikasının bir parçası olarak nitelendirdi. 

Köprülüler açıklamasında, Tarko'nun başkent halkının bayram günlerindeki ihtiyacını karşılamak için yağ depoladığını söyleyerek, şöyle devam etli: "Yağlar belediyenin bilgisi ve izini doğrultusunda T'an- 


sa'nın deposunda toplandı, Ankara Belediye sinin bu durumu bilmi 


yormuş gibi, halktan saklanan yağ sloku görünü mü altında haksız bir gösteriye girişmiş olmasını anlamak güçtür. Bu yet miyormuş gibi, gece yarısı depoyu açarak içinde- 


ki yağların bilinmeyen istikametlere götürülüp ka-Çırılması kaygı vericidir". 

Bakan açıklamasını şöyle sürdürdü: "Ankara Belediyesi bu yağlara el koyduğu sırada, Tarko görevlileri, bayram olmasina karşın Ankara'da Anıttepe, Etimesgut ve Esat Pazarı içinde halka yağ satışı yapmaktaydılar," 

"Ülkede suni bir yağ darlığı yaratmak isteyenlerin Tarko'yu ( yıpratma politikasına Ankara Belediyesinin katkıda bulunması çok üzücüdür." 

DİNÇER'İN 
İKİNCİ AÇIKLAMASI 

CHP içinde muhalefetten yana bir tulum aldığı bilinen Ankara Belediye Başkanı Ali Dinçer ise bu kez ikinci bir açıklama yaplı. Dinçer bu açıkiamasında 'Tar-- ko'ya ait yağlara el konulmadığını söyledi. 

Dinçer, "Perakende satışın yeterli olamayacağı ve yasal sorunlar yaratacağı düşüncesiyle, Belediyenin tüm olanaklarını kullanarak Tarko'dan aldığı yağları dağılma eylemine girdiğini"' öne sürdü. 

Böylece o Tarko depolarındaki yağlar çeşitli şekillerde satışa çıkarken bu yağların stoklanmış olup olmadığı açıklık kazanmadı 


Bayram nedeniyle Ege'nin turistik tesislerinde yer kalmadı 


İZMİR (THA) 


Cumhuriyet ve Kurban Bayramlarının birleşmesi sonucu ortaya çıkan 9 günlük tatil ne- 


deniyle Ege'nin turistik 


tesislerinde yer kalma- 


dı. Bodrum, Marmaris, Kuşadası, Çeşme, Denizli, Pamukkale ve Gümüldür gibi turistik ve sahil kentlerinde otel ve motellerin hepsi doldu. 


“Türkiye , 


Demirel: “Rakamlara... 


(Baştarafı 1. sayfada) yoktur"' dedi. 

Demirel şöyle konuştu: 

"Bize hükümet kurma görevi 24 Ekim günü Sayım Cumhurbaşkanı tarafından tevdi olmuştu. 
Altı gündür, bu görevin bize verilmesinden bu yana aralıksız hükümeti kurma çalışmalarmı sürdürüyoruz. Biz bugün akşam hükümet kurma hazırlıklarını tamamlayarak 3-4 Kasımda dış temasları yapacak hale gelebiliriz. Umuyorum ki makul olarak koyduğumuz süre içinde hazırlıklarımızı tamamlamış olacağız." 

Bugüne kadar fikri hazırlıkları sürdürdüklerini söyleyen AP Genel Başkanı, "Bugün Türkiye büyük ve zor meselelerle karşı karşıyadır. Rakamlara dayanan bir hükü meseleler çözülmez. Can ve mal güvensizliği, yokluklar milleti çok tedirgin etmiştir. Pahalılık fakir fukarayı ezmiştir" dedi. 

öncelikle bir model geliştirdiklerini ifade eden Demirel şöyle konuştu: "Yeni kurulacak hükümet evvela hangi işleri O gerçekleştirecektir. 
Görüşmeler 2'sinde de olabilir, 3'ünde de. Biz henüz kendi çalışmalarımızı tamamlamadık ki. 
Onun da bu akşama kadar tamamlanabileceği kanısındayım. Daha ben görev verdiğim arkadaşlarımla toplanmış değilim. 
Öğleden sonra görev verdiğim komisyon Genel İdare Kuruluna rapor verecektir." 


NURİ BAYAR'IN 
SÖZLERİ 


Hükümet kurma çalışmalarını sürdüren AP Genel Sekreteri Nuri Bayar, diğer partilerle görüşülecek hususların "AP'nin şartları" olarak sunulmasına karşı çıktı. Bayar, "Bunlar şart değil, hükümet programımızın esaslarıdır. Biz bunları diğer partilere götürüp, böyle bir programı ne kadar destekleyeceklerini, bu programı gerçek- 


leştirmek için yapacağımız girişimlerin meclislerde ne oranda destek bulacağını araştıracağız"' dedi. 


Bayar, gazetelerde “AP'nin şartları" konusunda farklı rakamiar çıktığını hatırlatıp, gerçek sayıyı sormamız üzerine, gülerek "sayıyı açık artırmaya çıkardılar" karşılığını verdi. 


Daha sonra hükümet programının esasları konusunda bilgi (o veren Bayar, "İki meseleyi esas. alıyoruz. Birincisi anarşinin önlenmesi, ikincisi de ekonomik önlemler. Bütün diğerleri bu iki meseleye bağlı tatlı konular" dedi. 


Bayar, AP'nin şimdilik bir Anayasa ve Seçim Kanunu Değişikliği üzerinde durmadığını, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin ise "fikir suçları için değil, sadece şiddet olaylarına karşı yeniden kurulması gerektiği" görüşünde oldukların sözlerine ekledi. 


AP Genel Sekreteri, ayrıca dernekler yasasın- da bazı değişiklikler öngördüklerini ve derneklerin siyasetle uğraşmaları- nın önlenmesine çalışacaklarını sözlerine ekledi. 


Öte yandan AP Millet Meclisi ve Senato Grupları Yönetim Kurulları dün sabah toplanarak, hükümet konusunda Patti Başkanlık Divanı ve 
Genel İdare Kurulunca yürütülen çalışmaları gözden geçirdi. 

Grup Yönetim Kurullarında ortaya çıkan fikirler ise, akşamüstü toplanan Genel İdare Kurulunda değerlendirildi. 

Demirel'in bayram sonuna doğru Türkeş ve Erbakan'la, CHP Kurultayından sonra da CHP yöneticileriyle yapacağı görüşmelere esas teşkil edecek hükümet programının anahatları üzerindeki çalışmaların böylelikle tamamlanmış olduğu bildiriliyor. 


(Baştarafı 1. sayfada) minal, istasyon, alış-veriş 'merkezi gibi yerlerde-çok sayıda resmi ve sivil memurlar görevlendirdi. 


Ankara, İstanbul ve 
İzmir Belediyeleri başta olmak üzere öteki belediyeler de elektrik, su, havagazı arızaları için nöbetçi ekipler kurdular. 

Bayram dolayısıyla” 


Bayram için... 


belediye otobüsleri de ihtiyâcı karşılayabilecek biçimde düzenlendi. ©“ 


Kurban Bayramı süresince, Türkiye'de soğuk ve zaman zaman yağışlı bir hava bekleniyor. 


Yapılan meteorolojik incelemeler sonunda, bayram süresince, Türki- ve'nin özellikle kuzey kesimlerinde havanın genel- 


”1979 Yılında Türkiye Ekonomisi” sempozyumları düzenlendi 


ANKARA (ÖZEL) 
Türkiye Ekonomi Kurumu, 50. kuruluş yılı dolayısıyla bir dizi sem- 


pozyum düzenledi. 
“1979 Yılında Türkiye Ekonomisi" konusunda düzenlenen sempoz- 


yumların ilki 7 Kasım tarihinde yapılacak. 
Sempozyuma konuşmacı olarak katılacak olanlar şöyle belirlendi: Neşe Gül Erer (Türk-İş Araştırma Merkezi Müdü- 


rü), Doçent Doktor Beşir Hamitoğulları (SBF) Prof Dr. Mükerrem Hiç (İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi), Dr. Rıza Kandilliler (Odalar Birliği Plan ve Araştırma Dairesi Başkanı), Prof. Dr. Osman Okyar (H.Ü. Sosyal v& İdari İlimler Fakültesi), Ali Nejat Ölçen (İstanbul CHP milletvekili), P Güngör Uras 
(TÜSİAD Genel Sekreteri). 


(Baştarafı 1, sayfada) Topuz'un Genel Sekreterliğine karşı çıktıkları bildirildi. 

Özellikle bu grubun temsilcisi olarak muhalefetin koordinasyon toplantılarına katılan Ertuğrul Günay'ın, Topuz'a şiddetle karşı çıktığı ve Genel Sekreterliğe Amasya (Milletvekili Erol Çevikçe'nin gösterilmesinde direttiği öğrenildi. 

Günay grubunun bu tutumunu sürdürmesi halinde muhalefetin bölünebileceği, Baykal ve Topuz gruplarının diğerlerinden ayrı olarak Kurultaya katılabileceği ifade edildi. 

Bu iki grup içindeki birçok kişi de de bunun daha doğru bir tutum olacağı görüşünün ağırlık kazanmaya başladığı, Günay grubunun sadece parlamentoda sayısal desteğe sahip olduğu, buna karşılık delegasyonlar düzeyinde bir güç ifade etmediği görüşünün güçlendiği öğrenildi 

Ancak hâlâ gruplar arasında (o anlaşmazlığın çözümü için sürekli top-- lantılar yapıldığı bildirildi. 


ECEVİT 
GENEL YÖNETİM 
KURULU LİSTESİ 

HAZIRLADIĞI 
YOLUNDAKİ 
HABERLERİ 

_ YALANLADI 
Ecevit, dünkü bazı gazetelerde, kendisinin hazırladığı öne sürülen Genel Yönetim Kurulu listesinin yer aldığını hatırlatarak, "Şu ana kadar kendim her hangi bir liste çalışması yapmadığım gibi, hiç bir kimseyle de liste konusu görüşmüş değilim" dedi. 
MUHALEFET 
KANADINDAN 
VAMIK TEKİN VE 
YALÇIN GÜRSEL'İN AÇIKLAMALARI 
UHP içı muhalefetin 
Topuz kanadından oldukları bilinen Giresun Milletvekili Vamık Tekin ve Isranbul Miiletvekili Yalçın Gürsel ortak bir 


ikle soğuk ve yağışlı geiçeceği, güney bölgelerinde de nispeten serin, yer yer yağışlı bir havanın etkisinde olması bekleniyor. 


Bayram süresince akaryakıt sıkıntısı çekilmemesi için yurt düzeyinde gerekli önlemlerin alındığı bildirildi. 


Petrol Ofisi Genel 
Müdür Yardımcısı Fikret Büyükburç, yaptığı açıklamada, tüm depolara bayram süresince gereksinmeyi karşılayacak miktarda benzin, gazyağı ve motorin sevkiyatı yapıldığını söyledi. 


Petrol Ofisi Genel 
Müdür Yardımcısı Fikret Büyükburç, Ege Bölgesi ile Doğu Anadolu Bölgesindeki tüm rafinerilerinin tam kapasiteyle çalışacağını, Türkiye'nin hiç bir bölgesinde bayram süresince akaryakıt sıkıntısı çekilmeyeceğini sözlerine ekledi. 


İİİ ll eke) 
DA AYDINLIK KARTLARI İSTEME KUPONU il f Fiyatı Ressamın Adı Tablonun Adi Adet Tutarı 


Ocaklara Gün Doğacak 


Il 10 TL Kasım Koçak İ 
Tİ 10TL Billes öcal Toprağın Sahipleri i 
20 TL. Aysu Koçak Hasat | 
Il SOTL Ali Demir — ij 100TL Ramiz Aydın, — 
Il 250TL. Faruk Cimok Sarısıcak Insanlari.. ll It 500 TL. Seyit Bozdoğan Bir Anma Toplantısı Il Il l 
Il Yukarıda cins ve miktarını TOPLAM 1 
1 belirttiğim kartlardan ödemeli li 
olarak gönderiniz. ei 
Il E h pe İsteme adresi: | It Il | Molla Feneri Sok. 37/2 | Il Il l Cağaloğlu A stanbul | Il [i f Posta Çeki No: j 
| BAYAŞ—AYDINLIK | 
j | 118346 Il 


1i Not. 100 lirayı aşmayan kart talepleri 
için posta pulu gönderiniz. 1 


x 


İş Bankası Türbe Şubesi 


ie 


Hesap No: 
BAYAŞBASINYAYIN AŞ. 


= 2149 İstanbul J 


Yurttaşlarımızın bayramlarını 


yürekten kutlarız. 


Partimiz Genel Merkezinde bayramlaşma 
1 Kasım günü saat 10-17 arasında yapılacaktır 
Adres: Necatibey caddesi, Ankara Apartmanı 22/19 Sihhiye-Ankara 


TÜRKİYE iŞÇi KÖYLÜ PARTİSİ ; GENEL MERKEZİ 


Günay... . 


basın lar. 

Yaptıkları basın açıklamasında, "CHP Kurultayından kendi hesaplarına yarar bekleyen parti dışı çevreler hiç heveslenmesinler" diyen iki parlamenter, özetle şu görüşlere yer verdiler: 

4-5 Kasımda toplanacak olan CHP Olağanüstü Kurultayınn her türlü baskıdan Oo arındırılarak, demokratik bir tartışma ortamında sürdürülmesini sağlamak gerekir. Bu Kurultayda hiç kimse heyecanlarına, duygularına ve 

-kişisel hesaplarına esir olmamalıdır. 

Çeşitli hedef saptırma taktikleriyle Kurultayın gündemi ve amaçları yozlaştırılmamalıdır. Kurultayımız, öncelikle 14 
Ekim seçimlerinin sınuçları üzerinde gerçekçi ve serin kanlı bir değerlendirme yaparak, bura- 
-dan elde edilecek sonuçları parti tutumuna, yönetim anlayışına ve yö: netim kadrosuna yansıtmalıdır. Seçim sonuçları ile ilgili gerçekçi değerlendirmeye dayanan yeni bir yönetim anlayışının ilkeleri ve politikaları etrafında, Cumhuriyet Halk Partisini bütünleştrip, güçlendirmek hepimizin başlıca görevi olmalıdır. 24. Kurultayımızda belirlenen gereksinme dikkate alınarak, tüm üyelere, sağlıklı, demokratik, güvenceli hizmet yarışı olanakları sağlayacak, dağıtıcı ve tasfiyeci değil, toplayıcı ve güçlendirici bir yönetim o oluşturulmalıdır. 
Ve her halükarda, bu yönetimi CHP örgütü kendisi belirlemelidir. CHP Kurultayından kendi hesabına yarar bekleyen parti dışı çevreler hiç heveslenmesinler. CHP örgütü bu Okurultaydan başarılı ve güçlenerek çıkacak. Bu başarı ve güçlenme, CHP'yi yeniden iktidar yapmanın temel dayanağı olacaktr» 

MUHALEFETİN 
DOSYASI 

CHP içindeki muhalefet kanadının Ecevit'in yakın çevresinin yaptığı usulsüzlük ve yolsuzluklarla ilgili bir dosya hazırladığı öne sürüldü. 

Adı geçen dosyada, 
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Güler Gürpınar" ın araya girmesi ve oğlunun başvurusu ile, Çağdaş Sahnenin Emekli Sandığına 1 milyon liralık borcunun ertelendiği- ne ve bu karara karşı çı- 


açıklaması yaptı- 


kan Genel Müdür Yardımcısı Sacit Böke'nin görevinden alındığına 


ilişkin belgelerin yer aldığı bildirildi 

Edinilen bilgiye göre, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Güler Gürpınar' ın oğlu Aydın Gürpınar, Çağdaş Sahne 'Ticaret ve Limited Şirketi adına 
22. Kasım 1978 ve 24 Ocak 1979 tarihlerinde Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne başvurarak, başında bulunduğu şirketin 1 milyon 250 bin lirayı aşkın borcunun ertelenmesini istemişti. . 
Gürpınar, 6 Mart 1979 
tarihinde bir kez daha başvurduğu Emekli Sandığından her üç talebi için de red yanıtı almıştı. 

Öne sürüldüğüne göre, Aydın Gürpınar'ın partide, annesi Güler Gürpınarın CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit aracılığıyla Emekli Sandığına yapılan ricalar sonucunda Emekli Sandığının 7 kişilik yönetim kurulu, 4 
kişiyle toplanmış, toplantıya Genel Müdür Yardımcısı Ataman Yıldız, Genel Müdür Yardımcısı Sacit Böke, Genel Müdürlük Müşaviri İdris Liman ve Samet Gündoğan katılmış, borcun ertelenmesine karşı çıkan Sacit Böke'nin daha sonra E-İmek Turistik Tesisleri Yönetim Kurulu üyeliği zörevinden alındığı öğrenilmişti. 


Hua... 
(Baştarafı 1. sayfada) 


Çin Komünist Partisi Başkanı ve Başbakan 
Hua Guofeng gezisi sırasında, Londra'da bulunan Karl Marks'ın mezarını da ziyaret edecek, 

İngiliz Radyo ve Tele- 


vizyonu ile basını Hua Guofeng'in gezisine geniş yer ayırıyorlar. Basın 


iki ülke arasındaki ilişkileri aktarıyor ve Çin'in hegemonyacılığa karşı kararlı bir şekilde karşı cıktığına dikkat cekivor, 


(Baştarafı 1. sayfada) Kurulu üyeliği ile bağdaşmadığını belirttiler. 

Bu görüşün yaygınlık kazanması ile Soysal seçimleri kaybetti. 

Bu gelişme üzerine görüşlerine başvurduğumuz Mümtaz Soysal, bu son gelişmeden söz et- 


Soysal... 


meksizin, geçen yıl eylül ayında, gene aynı nedenleortaya konulan eleştiriler nedeniyle Yönetim Kurulu üyeliğinden istifasını kastederek, "O eski hikaye, Yunanlıların propagandası sonucu ortaya çıkan durum" karşılığını vermekle yetindi. 


TİKP... 


(Baştarafı 1. sayfada) 25, 26, 27 Ocak günleri Ankara Atatürk Spor Sarayında 1. Kongresini yapacak olan TİKP, böylece 26 Nisan 1980 gününden itibaren yapılabilecek her seçime katılma hakkını elde etmiş bulunuyor. 


Türkiye İşçi Köylü 


Partisi Merkez Komitesi, bütün parti örgütlerine “Büyük bir propaganda kampanyası başlatma ve 


seçimlere hazır olma" talimatı verdi. 
TİKP ayrıca bütün 


Türkiye halkının ve bası- nın Cumhuriyet ve Kurban Bayramını kutladığını bildirdi. 


Arife günü... 


(Baştarafı 1, sayfada) ye'nin öbür ucundan gelmiş buraya, Pişman olmazsın. Hem çocuklar ete doyar, hem sevabını işlersin, hem de konu-komşu et... 

—Çok para be ağa. 
Hele gel anlaşalım. 


Dün kurban pazarlarında hep bunlar konuşuluyordu. Bu arada koç fiyatlarının birden bire 


yükselmesi üzerine, birçok kişi, birkaç aile bir araya gelip inek almayı tercih ettiler, Bir ineğe 
20 bin lira veren 6 aile, 
bakın bu konuda neler söyledi: "Her sene koç alırdık ama bu senede koç fiyatlarının bile yaklaşılmıyor. Bu sefer de komşularla bir olup bir inek satın aldık. Hem ucuz oluyor, 
Hem de ziyanı az." 


Bayram ... 


(Baştarafı 1. sayfada) dördüncü günü ise hükümet çalışmalarına sahne olacak, Bayramın hemen ardından da CHP Kurultayı toplanıyor. 


de basın mensupları. Basın Mensuplarının önemli bir bölümü de bu bayram Ankara'da kalarak, gazetelerin çıkmamasına rağmen hükümet ve kurultay 


Bu çalışmalardan et- çalışmalarını izlemeye 
kilenen diğer bir kesim O calışacaklar. 3 
KAYIP— Nüfus hüviyet KAYIP— Siyasal Bilgiler cüzdanımı kaybettim. Fakültesinden aldığım 


Yenisini alacağımdan eskisi hükümsüzdür. 
Halil BARTU 


öğrenci kimlik kartımı ve Aydınlık kartımı kaybettim. Geçersizdir. 

İbrahim ALTINSAY 


ÇAGRI 


Türkiye İşçi Köylü Partisi Feridun 


Lokali 4 Kasım Pazar 


Çelik 


günü saat. 14.00'de açılı- 


yor. Katılmanızdan sevinç duyacağız.. 


Konuşmacılar: 


— Doğu Perinçek (TİKP Genel Başkanı) — Ahmet Aslan (TİKP Altındağ İlçe Başka- 


nı) 


t 
Adres: Orhan Kemal Cad, 830/59 


ANKARA 


BAŞSAĞLIĞI 


Değerli büyüğümüz fedakar insan 


ATİYE 
KETENOĞLU'nu 


hastalık sonucu yitirdik. 


Ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. 


TiKP 


Ankara Merkez İlçe örgütü 


| ÇAĞRI 
BİRLİK, BARIŞ VE 
ÖZGÜRLÜK YÜRÜYÜŞÜ 

MHP ve ADÜTDF kapatılsın, hesap sorulun! 

MHP'li katillere Almanya'da siyasi iltica 


, 


hakkına hayır! 


SAAT:11.00 


edilecektir. 


ğinden temin edilebilir. 


TARİH :3 Kasım 1979 Cumartesi YER: Schauspiel Haus önü (Bit Pazarı) 


Düzenleyenler: BOTHB (Bochum Türkiye Halk Birliği), BÜTÖD (Bochum Üniversiteli Türkiye Öğrenciler Derneği) 


İ.E.T.T. İŞLETM&LERİNDEN 


Bochum-Almanya 


72.000 Kg. Hurda Yeraltı Kablosu 40.000 Kg. Hurda Saç. 

1955 Kg. H.Sarı ve Kondanse Boru. 
SATILACAKTIR 


1— Yukarıda yazılı ve Yedikule Hurda Ambarında bulunan malzemeler mektupla fiyat ve teklif isteme usulü ile satışa çıkarılmış olup, teklif mektupları teklif edilecek bedelin şartnamede yazılı nispetine göre hesap edilecek teminat ile birlikte 12.11.1979 Pazartesi günü saat 15.80'a kadar Metrohan 4'üncü katta bulunan Levazım Müdürlüğü Satış Şefliğine elden teslim 


2— Şartnameler bedelsiz olarak Satış Şefli- 


Basın: 23433 


yanına 


ye 


Adres: Nuruosmaniye Cad. 3/3 Cağaloğlu - İstanbul 

Tel: 2652 44 

idare Tel: 26 54 37 


Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri Baskı: İst. GÜNTUR Dağıtım: GAMEDA 


BÜROLAR 

ANKARA: Meşrutiyet Cad, 32'8, Kızılay Tel: 25 38 69 O 
IZMIR : Özgüler İşhanı, 452. Sok. 25/3, KonakiTel: 13 10 90 
— 25 25 54 (JADANA. Atatürk Cad.113. Sok. Sefer İşhanı Kat: 3İNo:16! Tel: 103 42 D TRABZON: Cumhuriyet Mah. 
Kasim Sok, 27/10 Tel: 39 00: O DİYARBAKIR: Beyazıt! 
İşhanı, Kat: 3, No: 30, Dörtyol Tel: 3857 


YURTDIŞI BÜROLARI 
ALMANYA | FRANSA 
95 Rue de la 
Jonguiere, 
60 | 75017 Paris 
Tel: 


0611 437 595 


İLAN TARİFESİ 
2.4.6. sayfalar (Sütun/snt) 250 TLO 3.5.7 
sayfalar (Sütun/snt) 300 TL 8 say fa ‘Situ /snt.) 400 TLO $. sayfa renkli (Sütun/snt.) 
500 TLO Yayın ilanı (Sütun/snt.: 100 TL 5 
Doğum, Evlenme, Ölüm (5 sütun/snt.) 500 TL O) Küçük İlanlar (Kelimesi) 10 TL 


ABONE ÜCRETLERİ 
Yurtiçi 

3 aylık 450 TL 

6 aylık 900 TL 

1 yıllık 1800 TL 


Aydınlık 


BAYAŞ Basın-Yayın 


Yazıişleri Mü dürü: MEHMET ATABERK 


Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür S. AYDOĞAN BÜYÜKÖZDEN. 


Müessese Müdürü: O. GÜRHAN ERTÜR 


İSVEÇ 

Gürgün, 
Duvgrand 5/A, 
1 tr. 17236 
Sundbyberg, 
Tel: 08/296 628 


HOLLANDA 


Bildstr. 53, 
Utrecht 
Tel: 
314761 


Yurtdışı 

3 aylık 675 TL 
6 aylık 1350 TL 
1 yıllık 2700 TL 
Not: Bu ücrete gönderilen ülkeye göre uçak postası ücreti eklenir. 


İSVİÇRE 


Ch. des Cotes | 
1020 Renens 
Tel: 

342172 


BELÇİKA 

188 rue 
Josaphat, 

1030 Bruxelles 
Tel: 6472 120 


A.Ş. adına|sahibi ve Genel Yönetmeni 


ORAL ÇALIŞLAR 


GM aka e e sn İnk üni zi 


29 ilde x 
seçim sonuçları, kayıplar-kazançlar 


o 0 


ağır bi 


14 Ekimde 
| seçim yapılan 
| illerde seçime 


| katılma 
| oranı 


CHP'nin kaybettiği oylar 
| Moskova yanlılarına gitmedi 


14 Ekim seçimlerinin 
öncelikle üzerinde durulması gereken sonucu, seçime katılma oranının yüzde 75 gibi yüksek bir orana ulaşması oldu. 

14 Ekim seçimlerine 
ara rejim söylentilerinin yoğunlaştığı bir dönemde gidildi. Ayrıca bir yandan MHP yanlıları bir yandan da "'seçimleri boykot" çağrıları yapan sahte solcu gruplar, şiddet eylemleriyle, tehditlerle halkın sandık başına gitmemesini sağlamaya çalışıyorlardı. İşte böyle bir dönemde yurttaşların büyük bir çoğunluğu sandık başına giderek zorbalığa ağır bir cevap verdi. 


Oy kullanmayan yurttaşların büyük bir kısmı ise daha önce 


CHP'ye oy veren, ancak CHP ağırlıklı hükümetin uygulamaları karşısında bu partiden desteğini çeken yurttaşlardı. Bu yurttaşlar sahte solcu grupların teröründen 


çok. özlemlerini gerçekleştirecek bir seçenek bulamadıklarından sandığa gitmediler. 

Bee yandan katılma 
oranı, seçim yapılan 10 


lorbalığa r darbe 


Doğu ilinde yüzde 69,7 seviyesinde kalırken, öteki illerde daha yüksek oldu. Bu bölgede feodal ilişkilerin ve aşiret bağlarının seçmenin tercihine etkili olması yanı sıra son yıllarda ayrılıkçı faaliyetlerin ve mezhep ayırımcılığının yoğunlaşması da katılma oranını düşüren etkenlerdi. z 

Fakat bütün bunlara rağmen seçmenin büyük bir sorumlulukla sandık başına gitmesi, zorbalığa karşı kesin tutum al- 


dığını gösterdi. Hatırla-, 


nacağı gibi, 1977 seçimlerine de MC hükümeti döneminde azan 
MHP terörü ve seçim döneminde yoğunlaşan provokasyon ve darbe söylentileri içinde gidilmişti. Bu dönemde de seçmen umutsuzluğa kapılmayarak sandık başına gitmiş ve 14 Ekimde seçim yapılan 29 
ilde 1977'de katılma oranı yüzde 73,0 olmuştu. 

Bu kez de halk sağduyulu bir tutum alarak, içinde yaşadığımız dönemde, sandık ve parlamentodan da öte, demokrasiye sahip çıktı. 


TİP ve 


- TSİP itibar görmedi 


© SDP birçok ilde Moskova yanlısı bu partileri geçti 


Seçimlerden önce bazı çevreler (CHP'nin Töb-Der, DİSK gibi kuruluş- 
| larla ittifak kurmaması 

yüzünden oy kaybedeceğini söylüyorlardı. Aslında bu çevrelerin istediği CHP'nin işçiler ve öğretmenlerle yakın ilişki kurması değil, bu ve benzer kuruluşların yönetimlerinde etkili olan Moskova yanlılarıyla CHP'nin ilişkisini korumak ve CHP'nin Moskova'ya teslimiyetçi tutumunu sürdürmekti. 

Bazı CHP yöneticileri ise, oy kaybı kaygısıyla Moskova yanlısı güçlerle arayı bozmamak gerektiğini savunuyorlardı. 

Ve seçim sonunda 
CHP oy kaybetti. Fakat 


Moskova yanlıları ile sıkı ittifak kurmadığı için de- 


TSİP in Töb-Der Genel Başkanı Gültekin Gazioğ- 


mesine neden olmuştu. 
Örneğin TKP'nin E- 


artma ya da eksilme 


İLLER 


Ağrı 98.3 68.0 
Amasya 19.7 —343 
Antalya 10.0 —39.2 
Artvin —19.4 —36.0 
Aydın 9.0 —23.5 
Balıkesir —0.9 —38.2 
Bitlis —26.3 —214 
Burdur 8.2 —34.2 
Çanakkale 4.6 —30.7 
Edirne 24.6 —25.9 
Erzincan 26.1 —35.6 
Erzurum —3.0 —45.8 
Hakkari —41 .0 -41.8 
Hatay 8.5 —40.1 
Isparta -14.3 —53.5 
İstanbul 19.3 —44.6 
Kars 17.5 —52.5 
Konya 54.4 —35.6 
Kütahya —11.8 —26.2 
Manisa 1.0 -37.7 
Mardin 10.9 -34.5 
Muğla 6.8 —24.0 
Muş 15.9 -2.2 
Rize —0.3 —12 
Samsun 6.8 —46.9 
Siirt —14.8 —46.0 
Tokat 14.4 —53.8 
Van 479 —31.6 
Yozgat -5.9 —33.2 


CHP'nin en fazla oy kaybettiği 


10 il: 


ğil, tam aksine Moskova yanlısı güçlerle, sahte solcu gruplarla arasına kesin sınır çekmediği için oy kaybetti. Bunu seçim sonuçları açıkça gösterdi. 
CHP'nin kaybettiği büyük miktardaki oylar Moskova yanlısı partilere gitmedi, bu partilerin oyları CHP'nin kayıplarının çok altında kaldı. Örneğin, Samsun'da CHP 50 


lu'nu aday gösterdiği İstanbul'da CHP 400 bine yakın oy kaybederken, 
TİP 12.989, TSİP 5.668 
oy aldı. Kendilerine 100 
bin oy hedefi koyan TKP yanlılarının adayı Beria 
Onger ise 20 
bin oyda kaldı 

Seçim yapılan 29 ilde TİP, TSİP ve Moskova yanlısı bağımsızların top- 


bin oy alırken Moskova yanlısı TİP ve TSİP biner 
oy, Hatay'da CHP 60 
bin oy kaybederken TİP 1.189, TSİP 3.333 oy alabildi 

yanlılarının en çok önem verdikleri ve TİP'in Behice Boran'ı, 


lam oyu 140.682 iken, CHP'nin toplam oy kaybı 
1 milyon civarındaydı 


Bu sayıların gösterdiği gibi CHP bu gruplarla da ha sıkı ilişki kurmamakla birşey kaybetmemişti Aksine CHP'nin bu gruplarla ilişkileri oy kaybet 


Oylarının en yüksek oranda düştüğü 
10 ilde CHP'nin oy kaybı ve TSİP ileTİP'in 
aldığı oy miktarları 


İLLER 


Tokat 
Isparta 
Kars 
| Samsun 
Siirt = 
Erzurum 
| İstanbul 


i Hakkari = fi Hatay 
Antalya 


CHP'nin oy kaybı 


— 50.526 
— 13.748 
— 58.134 
— 61.787 


TSİP 


1.268 

502 
3.537 
1.602 


dirne CHP adayını desteklemesi, Kurtuluşçuların CHP örgütü içinde cirit atması, Kars'ta,Aydın' da CHP'nin Dev-Sol gibi gruplara karşı tavizkar tutumu halkın CHP'den desteğini çekmesine neden oldu. 


İTİBAR GÖRMEDİLER 


Moskova yanlısı partilerin oyları genel olarak değerlendirildiğinde ise halkın bu partilere itibar elmediği ve bu parlilerin hüsrana uğradıkları gö rüldü. 'TİP'in genel toplam içindeki oy oranı yüzde 0.6'da kaldı. TSİP ise balı illerinde TİP kadar oy alırken doğu illerinde ayrılıkçı akımlarfa iltifak yaptı ama oylarını yine de fazla artıramadı. Bu da doğu halkının ayrılıkçılığı onaylamadığını (o gösteriyordu. 
TSİP, ancak bazı ağalarla birleştiği ve aşiret reislerinin desteğini aldığı Siirt ve Mardin'de öteki illerdekinden yüksekoy aldı. 
Ancak bu, Moskova yanlılığının ayrılıkçılık ve agalıkla birarada gittiğini gösteren ibret verici bir olaydı. Buralardan aldığı 
oylarla toplam oyunu 70 
bine yükseltebilen TSİP' in oy yüzdesi ancak 1.1'i 


AP'nin en fazla oy 


artırdığı 10 il: 


SEMAR ie ese a EA REE 46,9 İİ e ye SE ar EE EİD eo GR Mİ, 46,0 Er a aa a öğre lake 45,8 
erki Baar a a Ag GİDA nr 446 
e al Çe T A E T 418 
Mataa asra a ale nie ale tetra aaa 4 40,1 Antalya ala eee celi sin EA ai iaa 39,2 


8.689 
— 24.712 
—398.002 


9.248 
791 
5.668 


bulabildi. 


Öte yandan hiç bir 


6.104 
— 59.743 
— 34.463 


(TKP yanlısı aday Beria 

Onger: 20.215) 
158 
1.175 
1.189 


1.587 
3.333 
1.308 
(Kurtuluş grubunun bağımsız adayı: 3.083) 


ciddi örgütlenmesi olmayan, ancak TV'deki bağımsızlıktan yana gözüken konuşmalarla - etki yapan SDP, genel toplamda TİP'i geçti, birçok ilde de TSİP'ten fazla oy aldı. 


BİTTİ 


Pa ig LA çi AZA 24.6 
Anasyar tea 2 yare daya eee elaNele 19,7 


Seçim sonuçlarını incelediğimiz bu yazı dizisinde, partilerin oylarındaki artma ya da eksilme oranlarını hesaplarken, (1979'da aldığı oy — 1977'de aldığı oy)/ (1977'de aldığı oy) şeklinde bir formül kullandık. Partilerin oylarındaki artma ya da eksilmeyi daha sağlıklı gösterdiğinden bu arada partiler arasındaki oy kaymaları da anlaşılabildiğinden bu formülü tercih ettik. Fakat bu formülün tek sakıncası az miktarda oy alan partilerin artış ya 'da eksilme oranlari olarak büyük sayılar göstermesiydi, Örneğin geçen seçimde 100 
oy alan bir parti son seçimde 200 oy aldığında artma oranı yüzde 100 olarak gözükürken; 100 bin oy alan bir parti 10 bin oy artırarak 110 bin oy aldığında bu partinin artış oranı yüzde 10 olarak gözüküyordu. Bu durumlarda partilerin oy miktarlarındaki artma ya da eksilmeler o partinin durumunu daha sağlıklı yansıtan sayılar oluyordu. 

Ayrıca seçim sonuçlarını değerlendirdiğimiz bu yazı dizisini bugün tamamlarken daha önce illere ilişkin yayınladığınız tablolarda hesap hatasından meydana gelen yanlışlıklar Için okurlardan özür diliyoruz, 


a m a a m m mma m a m a m a a a a, SD GA a, SS S S SS a a m a a A a a 


Çıkardıkları 77 1979 lardaki artma Artma eksilme 

senatör Aldığı oy Oranı (4) o Aldığı oy Oranı (%) veya eksilme oranı (%) AP 33 2.467.414 36,8 2.892.623 48,3 4425.209 +17,2 CHP 12 2.722.454 40,6 1.748.729 293 —973.725 —35,7 MSP 4 590.532 8,8 547.678 9, —42.854 —7,2 MHP 1 354.728 52 378.671 63 423.943 +6,7 CGP — 132.636 2,0 139.534 23 46.898 45,2 
SDP E 2 > 41.609 0,6 z 3 
TBP — 30.817 04 60.956 1,0 — -= TİP — 9.305 0,1 40.911 0,6 — — TSİP — — — 70.679 1,1 — — DP gizi 114.685 1,8 > = > > Bağımsız. — ie, 3,9 63.833 10 z 5. 


Oyların yüzde 77,6 sı 


iki büyük partide toplanırken 


© /stikrar_isteyen seçmen öteki partilere de itibar etmeyerek şimdilik, oylarını AP'de topladı 


Son on yıl içinde ülkenin içinde bulunduğu çalkantılı dönemde yapılan her seçimde sandıktan iler alpler guyo Fatim iderek, Türkiye'deki siyaşi . 
ESİLA değerlendirerek değişik telcihlerde bulunması aynı zamanda siyasi gelişmeleri de büyük ölçüde belirliyor. 

Bu süreci 14 Ekimde seçim yapılan 29 ilde daha önceki seçimlerde elde edilen sonuçlara bakarak daha açıklıkla görmek mümkün. 12 Mart döneminin ardından gelen 1973 seçimlerinde ağır bir yenilgi alan AP'nin oy oranı 29,5'e düştü. Bu düşme, AP'nin önceki icraatlarına ve 12 Mart dönemindeki birçok kiyma onaylayan tutumuna, seçmenin duyduğu tepkiyi ifade ediyordu. 
1913 seçimlerinde oylar, 12 Mart' 
a bir ölçüde karşı çıkan CHP'de toplanmaya başladı. 

MC hükümetinin ve bu hükümet döneminde artan MHP terörünün ardından gelen 1977 seçimlerinde ise halk, MC'ye duyduğu öfkenin sonucu, demokratik öZlemlerini savunur gördüğü CHP' de topladı oylarını. Oyların yüzde 40,6'sını alan CHP böylece hükümet olma imkanını ele geçirdi. 

. İşte son 6 yıl içinde seçimlerin böylesi sonuçlar vermesi, kısmi seçim olmasına rağmen 14 Ekim segi büyük önem kazandırdı. 

e bütün gözler 14 Ekim gecesi sandıktan çıkacak sonuca çevrildi. 


CHP oylarının yüzde 
37,5' ini kaybetti 


14 Ekim seçimlerinin kesin sonuçları alındığında, bu seçimlerin CHP için vE bir yenilgi olduğu görüldü, CHP 1977 deki oylarının yüzde 37,5'ini kaybederek toplam oylarının ancak 29,3'ünü alabiliyordu. Bu açık ve tartışma götürmez sonuç, seçmenin 1977'de umut olarak gördüğü CHP'den desteğini çektiğini ve CHP ağırlıklı hükümetin başarısız icraatları karşısında bu partiyi cezalandırdığını gösteriyordu. 

Seçmen, başta CHP'nin bağımsızlığı korumada ve özgürlükleri savunmadaki kararsız tutumunu onaylamamıştı. 

Sovyetlere karşı teslimiyetçi bir siyaset izlemesini, önce şantaj politikası izlediği Batıyla, daha sonra en kötü şartlarda uzlaşmasını cezalandırmıştı. 

Suçları delillerle ortaya çıkmasına rağmen MHP'ye karşı kararlı bir tutum almamasını, öte yandan kargaşalığı, ayrılıkçılığı körükleyen sahte solcu gruplara karşı müsamahalı ve yer yer de himaye edici tutumunu cezalandırmıştı. 

Hükümetin, ekonomik buhranı atlatabilecek tedbirleri alamamasını, aksine tutarsız uygulamalarla pahalılığı, yoklukları daha da artiran tutumunu cezalandırmıştı. 

Ve seçmen CHP ağırlıklı hükümet döneminde de yolsuzlukların sürmesini, yanlı atamalarla okulların, devlet dairelerinin kargaşalık içine sürüklenmesini onaylamamıştı. 

Böylece seçmen, CHP'ye kendini gözden geçirme fırsatı da veriyordu. 


Oylar AP’ de toplandı 


Seçim sonuçlarında dikkati 


çeken ikinci nokta ise, 1977'ye göre oylarında 17,2'lik bir artış sağlayan AP'nin toplam oyların yüzde 48,3'ünü alması oldu. Daha önce CHP'ye oy veren seçmenletin bit bölümünün bu kez sandık başına gitmemesi de AP'nin bütün toplam içindeki oy oranının bu denli yükselmesine yol açtı. 

AP'nin oy oranı CHP'yi cezalandıran seçmenin şimdilik öteki partiler içinde nispeten daha istikrarlı gördüğü AP'de oyları toplamayı tercih ettiğini gösteriyordu. 
Bunda, AP'nin MHP ile MC hükümetleri döneminde kurduğu ittifaka AP tabanının duyduğu tepki ve bu konuda temkinli davranması da etken oldu. 

seçmen, oylarını AP'de toplayarak, çıkmaza girmiş gibi görünen siyasi ortama da bir süre için bir çıkış kapısı gösteriyordu. 

Seçimin üzerinde durulması gereken başka bir sonucu da oyların yüzde 77,6'sının iki büyük partide toplanmış olması ve öteki partilerin oylarında önemli bir değişme olmamasıydı 

Seçimlerde yüzde 5'in üstünde oy alan 4 partinin, AP, CHP, MSP ve MHP'nin oyları daha yakından incelendiğinde ise şu sonuçlar ortaya çıkıyor. 


CHP 


Sahte solla ilişki 
CHP” ye 


oy kaybettirdi 


Doğu illeri dışında CHP oylarında her ilde yüzde 30 ile yüzde 
50 arasında düşüş meydana geldi. 
Doğu illerinde CHP oylarındaki değişme oranlarının farklı olması ise daha çok bu bölgelerde feodal ilişkilerin ve aşiret bağlarının seçim sonuçlarına etkili olmasından ileri geliyordu. Bu bölgelerde şahsi nüfusu olan kişilerin parti değiştirmesi ya da farklı tutum alması oy dağılımlarının ilden ile farklılık taşımasına yol açtı. 

CHP'nin çok oy kaybettiği iller ise şiddet eylemlerinin yoğunlaştığı Kars, Samsun, İstanbul, Siirt, Hatay gibi illerdi. Öte yandan CHP'nin sahte solcu gruplarla sıkı ilişki içinde olduğu Antalya, Kars gibi illerde de CHP büyük oranda oy kaybetmişti. Bu durum, CHP yöneticilerinin öne sürdükleri gibi, CHP'nin yalnızca pahalılık yüzünden değil, bundan daha çok, anarşi, konusundaki yetersiz tutumu ve sahte solcu gruplara karşı tavır alamaması yüzünden seçimlerde yenilgi aldığını gösteriyordu. 

CHP bu seçimlerde 425.209 oy kaybetti. Fakat öteki partilerin oy artışları bu sayının çokaltında. Bu durum daha önce CHP ye oy ve- 


SEÇMEN GAP Yİ CEZALANDIRDI 


© CHP en çok ovu, anarşinin yoğunlaştığı ve CHP ile sahte solcu grupların arasının sıkı olduğu illerde kaybetti 


ren önemli bir seçmen kitlesinin 


sandık başına gitmediğini de gösterdi, 


14 Ekim seçimlerinde AP 1977 
deki oylarından 425 bin 209 oy fazla aldı. AP, Ege bölgesinde oylarını korurken öteki bölgelerde artırdı. 

AP oylarındaki artış, 1977'de oy vermemiş seçmenlerin bu kez tekrar AP'yi denemesinden, AP' nin Konya gibi illerde öteki partilere kaptırdığı oyları geri almasından ve yer yer de CHP'den AP' ye oy kayması olmasından ileri geliyordu. 


Doğu illeri dışında 


MSP oyları düştü 


MSP genellikle aşiret ilişkileri- ne dayanarak oy topladığı Doğu bölgesinde gene oy aldı. Ancak ülkenin öteki bölümlerinde zaten 


az olan MSP oyları düştü. 


MHP 


Mezhep ayrılığının olduğu yörelerde oy artırabildi 


MHP ise Yozgat, Amasya ve Tokat gibi bütün gücünü yığdığı ve öteden beri mezhep ayırımcılığı yaptı illerde dikkate alınabilecek oy artışı sağladı. Buradaki oy artışıyla MHP Türkiye geneindeki oy kaybını dengeleyebildi ve genel sonuçta oy kaybetmemis olarak #ö2: ktü 


